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Oproep aan alle organisaties 
en inwoners van Vissenaken: 
heb je activiteiten, nieuwsjes, 
interessante artikels van jezelf 
of je organisatie die je graag wilt 
laten verschijnen, stuur teksten 
en liefst ook afbeeldingen naar 

info@vissenaken.be
Deadline artikels en 
activiteitenkalenders: 
30 juni 2026.
De redactie dankt je.

Vissenaken Ons Dorp Leeft VZW

Algemene Vergadering

 24 maart 2026 om 20u00
in De Kronkel.

Iedereen welkom!

Beste dorpsgenoten,

Met veel enthousiasme brengen we jullie een nieuwe editie van 
de Kopkens, dit keer met bijzondere aandacht voor de vernieuwing 
van de Sint-Hymelinus bronkapel en 20 jaar Broederschap Heilige 
Hymelinus.

Al twee decennia lang draagt de Broederschap Heilige Hymelinus 
bij aan het levendig houden van traditie en gemeenschapszin in 
ons dorp. Met de vernieuwing van het ‘bronneke’ krijgt dit erfgoed 
bovendien een mooie en frisse uitstraling, een tastbaar symbool van 
respect voor ons verleden én vertrouwen in de toekomst.  
Noteer alvast 15 maart met stip in je agenda.

Eveneens krijgen de lokale verenigingen en enkele kunstenaars 
ruimte om zichzelf in deze editie te presenteren. Hun programma 
voor dit lopende jaar wordt in detail voorgesteld zodat onze 
inwoners in detail op de hoogte zijn van hun plannen en activiteiten.

Ook lopen we al even vooruit en vermelden we al enkele plannen 
ivm onze 17de Dorpsfeesten op 4, 5 en 6 september 2026. Drie 
dagen waarin ons dorp opnieuw het kloppend hart wordt van 
ontmoeting, plezier en verbondenheid.

Zoals steeds zullen we kunnen rekenen op enkele vaste 
ingrediënten: de spannende quiz, de sportieve T-Run, de gezellige 
BBQ, en uiteraard de sfeervolle familiedag op zondag, met 
optredens voor jong en oud. Het zijn stuk voor stuk momenten 
waarop we elkaar beter kunnen leren kennen, samen lachen en 
nieuwe herinneringen maken. Want dorpsfeesten zijn meer dan 
activiteiten alleen, ze zijn het cement tussen onze dorpsgenoten.

Ook de planning van de wandel-fotozoektocht krijgt een plaats in 
deze editie. De voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang. 
Het belooft weer een mooie gelegenheid te worden om ons dorp op 
een andere manier te ontdekken en tegelijk samen op pad te gaan.

Deze editie van de Kopkens ademt opnieuw verbondenheid uit. Ze 
toont wat mogelijk is wanneer mensen zich samen inzetten voor 
hun dorp. Dank aan alle vrijwilligers, organisatoren en helpende 
handen die dit telkens weer waarmaken.

We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op 15 maart en 
uiteraard tijdens de dorpsfeesten begin september!

Veel leesplezier en tot dan!

Namens VissenaKEN ONS DORP Leeft vzw

Wim Bergé, 
Voorzitter

Bert, Chris, Erik, Glenn, Greet, Manu en Nicole, 
Bestuur VODL

Cover: Het nieuwe kruis van de 
Sint-Hymelinuskapel, ontworpen 
en uitgevoerd door Steve Spilstyns, 
Smederij Spilstyns, zie p. 27.  
Foto: Luc Nagels, 7 februari 2026

Colofon

de Kopkens is een halfjaarlijks 
magazine van en over Vissenaken, 
uitgegeven door Vissenaken ons 
dorp leeft vzw.

Oude krantenknipsels en affiches: 
Archief Meester Vincke

Redactie: Wim Bergé, Manu 
Gemoets en Luc Nagels

Vormgeving: Luc Nagels

VU.: Wim Bergé, Doornhaagweg 6,  
3300 Vissenaken

Deze speciale ‘Sint-Hymelinus’-
editie van de Kopkens kwam 
tot stand dankzij de nauwe 
samenwerking tussen:
•	Broederschap Sint-Hymelinus
•	Ferm Vissenaken
•	Gezinsbond Vissenaken
•	KLJ Vissenaken
•	Landelijke Gilden Vissenaken
•	Samana Vissenaken
•	Stad Tienen
•	Vissenaken Ons Dorp Leeft



17de editie Dorpsfeesten
Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september 2026

Sponsor jij deze editie ook?
Neem contact op met een bestuurslid (vissenakenleeft.be/contacten of QR-code)

OPROEP aan de ondernemers  
van Vissenaken

Op zondag 6 september 2026 tussen 14 en 
18 uur zetten we de lokale ondernemers 
van Vissenaken in de kijker op een 
ondernemersmarkt.

Wie zijn ze? Wat doen ze?
Alle ondernemers van Vissenaken kunnen 
laten zien waarmee ze dagdagelijks bezig zijn. 
Demonstraties en verkoop van eigen producten 
behoren tot de mogelijkheden. Voor de verkoop 
van hap en tap wordt vooraf afgestemd met 
Vissenaken Ons Dorp Leeft vzw.
Ben jij ondernemer in Vissenaken en heb je 
interesse om mee te doen?

Mail naar wim.berge@skynet.be en  
geef aan wat je precies wil laten zien.

Dorpsfeesten Vissenaken:  
4, 5 en 6 september 2026
Oproep vrijwilligers

Wie wil graag een handje helpen op de 
Dorpsfeesten Vissenaken?

Elk jaar zoeken we vrijwilligers om de 
festiviteiten in goede banen te leiden.  
Heb jij er ook zin in? Samen met een hele 
ploeg enthousiastelingen?

Beloning: medewerkers ontvangen de 
gebruikelijke drankbonnetjes.
Wie wil meewerken kan haar/zijn naam 
doorgeven aan Bert Dormaels 
of Wim Bergé, of online www.
vissenakenleeft.be/vrijwilligers 
of via deze QR-code:

Wandel-fotozoektocht
Na de succesvolle edities van vorige jaren, zijn 
we al weer volop bezig met de voorbereidingen 
van de Wandel-fotozoektocht Vissenaken 2026!
Vanaf juni kun je eraan beginnen! 
Iets om weer eens naar uit 
te kijken…



Het voorbije anderhalf jaar werden heel wat 
werken uitgevoerd aan de Sint-Hymelinus-
bronkapel, in het Kattenbos. Onder coördinatie 
van Regionaal Landschap Zuid-Hageland kreeg de 
hele site een grondige opfrisbeurt. 

De kapel zelf werd zorgvuldig gerestaureerd en 
voorzien van een nieuw kruis en een nieuwe 
overloop. Ook de onmiddellijke omgeving werd 
aangepakt: er kwam nieuwe beplanting, zitbanken 
en een informatiebord, waardoor de site opnieuw 
een extra uitnodigende plek is voor bezoekers.

De Hymelinus bronkapel straalt weer in het Kattenbos

De werken kaderen in een 360° erfgoedproject van 
Regionaal Landschap Zuid-Hageland, met steun van 
provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met 
de familie Vandeplas, de Broederschap van Sint-
Hymelinus, Monumentenwacht Vlaams-Brabant en 
Stad Tienen.

Met dank ook aan de uitvoerende partners: 
Hoecksteen, smederij Steve Spilstyns, De Winning, 
Boomzorg DeBeer & DeVos en Wilde Grond.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland, 30/01/2026

Een feestelijk openingsmoment is voorzien bij de processie

Zondag 15 maart 2026 
Allen welkom op deze extra feestelijke editie!

Restauratie van de Sint-Hymelinuskapel
360°erfgoedproject Hymelinus bronkapel
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Dinsdag 10 maart om 19 uur 
Feestdag Sint-Hymelinus

Plechtige eucharistieviering met 
als voorgangers pater Aimé en 
Frans De Schutter. De misintentie 
is voor de overleden leden van de Broederschap 
van Sint-Hymelinus.

Waar: Sint-Maartenskerk Vissenaken.

Woensdag 11 maart om 11 uur 
Persmoment over het gerealiseerde 360° 
erfgoedproject gevolgd door een kleine receptie.

Georganiseerd door Regionaal Landschap Zuid-
Hageland en de provincie Vlaams-Brabant, in 
samenwerking met de andere betrokken partners 
zoals de familie Vandeplas, de stad Tienen, de 
parochie, Vissenaken onze dorp leeft vzw, de 
Broederschap van Sint-Hymelinus, verschillende 
kunstenaars…

Waar: Bronneke in het Kattenbos te Vissenaken.

Zondag 15 maart vanaf 10 uur 
Plechtige viering, processie en wijding 
gerestaureerde bronkapel, buurtfeest

10u00: Sint-Maartenskerk Vissenaken: 
eucharistieviering ter ere van Sint-Hymelinus 
met als voorgangers pater Aimé en Frans De 
Schutter, opgeluisterd door de Zanggroep Tijdloos 
o.l.v. Michel Hendrickx. Ludo Nackaerts zingt het 
Hymelinuslied. 

10u40: Processie via de Vissenakenstraat onder 
begeleiding van leden van de Koninklijke fanfare 
Sint-Isidorus Hakendover-Wulmersum.

11u30: Wijding bronneke en broodjes en zegening 
aanwezigen. Inhuldiging gerestaureerd kapelletje 
en heringerichte site en toespraken

12u00: Groot buurtfeest met gratis frietjes, brood 
en bier aangeboden door de organisatie, 
verkoop memorabilia.

Publieke Relaties: Rudy Scheys, 0478 60 24 88

Octaaf van Sint-Hymelinus 
Programma 2026

De Sint-Maartenskerk Vissenaken is alle dagen 
open van 9 tot 18 uur voor stille aanbidding en 
meditatie in de nabijheid van de stoffelijke resten 
van Sint-Hymelinus in het reliekschrijn. De relieken 
kunnen ons verbinden met de ‘diepe wortels’ van 
ons geloof. Het is een vorm van eerbetoon en 
spiritualiteit, gericht op rust en verbondenheid. 
Het is een kans om tijd te nemen voor gebed en 
bezinning, of om te onthaasten.
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Op voorstel van E.P. Jan Moriaux, kapelaan van 
Sint-Maarten en pastoor van Vissenaken wordt 
de Broederschap van de heilige Hymelinus in 
Vissenaken opgericht op 10 maart 2006, feest van 
de heilige, in de kerk van Sint-Maarten, waar de 
relieken van de heilige worden bewaard, in bijzijn 
van E.H. Deken Joris Hardiquest van Tienen.

Doel  
van de Broederschap van de Heilige Hymelinus

Behalve dat de leden zich in een Broederschap 
met elkaar verbonden weten, verbinden zij zich 
ertoe:
1.		De viering van het feest van de heilige 

Hymelinus (10 maart) in stand te houden en 
in de mate van het mogelijke in de viering 
aanwezig te zijn.

2.		Op zondag na 10 maart een boeteprocessie te 
organiseren van de kerk van Sint-Maarten naar 
de bron van de heilige Hymelinus (gelegen in 
het Kattenbos) en ook aan deze processie deel 
te nemen.

3.		Te zorgen dat op het feest van de heilige 
(10 maart) in de kerk van Sint-Maarten een 
eucharistie of gebedsdienst wordt gehouden.

4.		Dat de relieken van de heilige Hymelinus in de 
kerk van Sint-Maarten worden bewaard; dat ze 
er opgeborgen worden en onderhouden zoals 
het voor relieken passend is.

5.		Dat de bron van de heilige Hymelinus bewaard 
en ook onderhouden blijft in het Kattenbos en 
dat ze voor het publiek toegankelijk blijft.

6.		Dat de relieken (zolang er in Vissenaken een 
processie uitgaat) deze ook in de processie 
worden meegedragen.

7.		De leden betalen een bijdrage om de onkosten 
van de broederschap te helpen dekken. 

Lid worden kan door uw gegevens te bezorgen 
aan Luc Temmerman, penningmeester van de 
broederschap via mail aan lte2308@gmail.com.

De jaarlijkse bijdrage van € 5 per persoon 
kan gestort worden op de rekening van 
de broederschap met rekeningnummer 
BE68 7310 4110 4834.

De bestaande leden wordt 
gevraagd om hun lidmaatschap 
te vernieuwen voor 10 maart via 
dezelfde rekening.

Op 10 maart 2006 werden Felix Vandeplas en 
Eduard Empsen geïnstalleerd als respectievelijk 
voorzitter en penningmeester.

Na het overlijden van Felix Vandeplas, Eduard 
Empsen en pater Jan Moriaux hebben de oud-
leden van de kerkraad van Sint-Maarten zich 
ontfermd over de Broederschap. Raymond Aerts 
werd gekozen als voorzitter of hoofdman. Luc 
Temmerman werd gekozen als schatbewaarder. 
Rudy Scheys werd gekozen om zorg te dragen voor 
de publieke relaties. Josee Janssens is lid van de 
raad.

Samen met de familie Vandeplas werd er 
onderzocht hoe we het bronneke een duurzame 
toekomst konden geven.

20 jaar  
Broederschap Heilige Hymelinus
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Op 10 maart wordt elk jaar de eucharistieviering 
opgedragen ter nagedachtenis van de afgestorven 
leden van de Broederschap.

Katholieke broederschappen

In Vissenaken heeft ooit de Broederschap bestaan 
van de Eucharistie zoals vermeld staat in het boek 
‘Vissenakens onbekend verleden’ van C. Van de 
Wiel. Er duiken ook artikels op over “de gilde van 
de H. Hymelinus”.

Een katholieke broederschap, fraterniteit 
of confrérie is een vrome vereniging van 
leken, onderworpen aan het kerkelijk recht. 
Broederschappen hebben een lokale werking 
gebonden aan het grondgebied van een kerk of 
kapel. Het engagement van een broederschap is 
geïnspireerd door de katholieke doctrine, waarbij 
devotie en geloof centraal staan. Zij promoten een 
bepaalde cultus of devotie tot een heilige. Leden 
moeten geen geloften afleggen en zijn zelf niet 
onderworpen aan het kerkelijk recht. De facto is 
een broederschap een private vereniging en de 
confraters bepalen zelf hoelang ze lid blijven. Het 
bestuur wordt democratisch verkozen zonder 
tussenkomst van de kerkelijke overheid. Er wordt 
een ledenlijst bijgehouden.  
Onze leden moeten niet noodzakelijk verbonden 

zijn aan de parochie maar moeten wel aan de 
bovenvermelde voorwaarden voldoen.

In 2016 nodigde paus Franciscus verschillende 
actieve broederschappen uit in Rome waarbij hij 
ze aanmoedigde de volksdevotie te versterken. 
In zijn homilie sprak hij over “herondekking en 
hervernieuwing in de kerk”. De kerk blijft dus 
actief de vele broederschappen ondersteunen bij 
hun werking.

De oudste broederschap werd in Brugge opgericht 
even na 1400, en wel de Broederschap of 
Confrèrie van het Heilig Bloed.
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•	 2019: voordracht ‘Relieken Echt of Vals’ door 
de heer Van Strydonck; Een inleiding over 
relieken, de reliekverering en over het begrip 
‘echt of vals’. Dan volgde er een gedeelte 
over de wetenschappelijke methodes die 
zij toepassen. Deel twee omvatte een reeks 
casestudies die ons een inzicht gaven over de 
‘lokale heiligen’. Heiligen en heiligenlevens 
hebben een diepe stempel gedrukt op de 
West-Europese cultuur. Onze gemeenschap 
schaarde zich eeuwenlang rond ‘onze’ 
heilige, zowel bij vreugde als bij tegenspoed.
Voor ons, moderne rationele mensen, blijft 
er nochtans die zweem van ‘vertelseltjes’ 
hangen.  

Wij hebben vele vragen:
•	 Wie was die man?
•	 Heeft hij wel bestaan?
•	 Was het 631 of later, ten tijde van Pepijn 

de Korte?
•	 Wat is er van waar?
•	 Is het nu een Schot of een Ier?
•	 Zijn die beenderen in het schrijn wel van 

Sint-Hymelinus?
Wij willen dat hier in Sint-Maarten 
Vissenaken onderzoeken. Wetenschappers 
van diverse disciplines gaan ons helpen 
om die uitdaging aan te gaan. Ze openen 
reliekschrijnen en ontmantelen omzichtig de 
inhoud. De ganse inhoud wordt gedateerd 
en onderzocht op alle mogelijke sporen, met 
de recentste wetenschappelijke methodes. 
Allicht is dit ook een vorm van religie 
bedrijven…  
NVDR: Door Corona is dit project stilgevallen 
maar er wordt een vervolgtraject gepland. 
De Broederschap zal het initiatief nemen 
voor:
1.	ceremonieel openen van het schrijn - 

filmen en/of vastleggen op foto’s
2.	natuurwetenschappelijk 

erfgoedonderzoek/sporenonderzoek op 
textiel, plantenresten, documenten en 
voorwerpen in het schrijn

3.	fysisch antropologisch skeletonderzoek
4.	C14-datering/isotopen
5.	DNA-analyse voor verwantschap met Sint-

Rombout van Mechelen
6.	strontium-isotopenanalyse om herkomst 

uit te zoeken
•	 2020: Julie Aerts van PARCUM schetste eerst 

een algemeen kader (historiek, processie-
erfgoed, aantal processies...) met uitleg over 
het borgen van immaterieel erfgoed. In het 
tweede deel kwamen Sint-Hymelinus en Ierse 
heiligen in onze streken aan bod.

•	 2021: De geplande voordracht ‘Een 
hedendaagse benadering van de legende van 
Sint-Hymelinus van Vissenaken’ werd afgelast 
wegens corona.

Beleving rond Sint-Hymelinus
Tijdens het octaaf van Sint-Hymelinus worden sinds een aantal 
jaren kwalitatieve voordrachten, lezingen of acties georganiseerd. 
Hieronder een opsomming van wat er de laatste jaren al passeerde:
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•	 2022: Permanent diaken Jan Abts sprak vanuit 
zijn persoonlijke ervaring over de betekenis 
van bedevaarten en processies.

•	 2023: Start rondetafelgesprekken: De 
eeuwenoude traditie en het verhaal rond de 
bronkapel willen we veilig stellen voor de 
toekomst.  
Hoe borgen we deze bronkapel en de 
gebruiken errond?  
Welke duurzame maatregelen moeten 
we treffen om ‘het bronneke’ nu en in de 
toekomst te laten stralen?  
We bespraken de huidige toestand, legden de 
problemen op tafel, luisterden naar ideeën 
en zochten oplossingen met professionele 
begeleiding.

•	 2024: Vervolg rondetafelgesprekken met als 
resultaat een restauratie van de kapel en 
herinrichting van de omgeving, met een 
mooie subsidie vanuit de Provincie Vlaams-
Brabant.

•	 2025: Lezing door Geert Berings over ‘Amandus 
en de kerstening in Vlaanderen ten tijde van 
Sint-Hymelinus’. Geert Berings is historicus 
en auteur van o.a. ‘Hak om, die boom’.

Volledigheidshalve moeten we aan deze lijst 
toevoegen dat Schepen Wim Bergé reeds in 2017 
een poging ondernam om ‘voor een geringe 
kostprijs’ de Sint-Hymelinusbron te herstellen. 
Allicht omdat de ambities toen niet hoog genoeg 
lagen, is dat een stille dood gestorven. Of toch 
niet. Er was een zaadje geplant.
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Toen begin 2023 Parcum de actie: ‘Aan de 
slag met kapelerfgoed’ lanceerde, greep de 
Broederschap deze kans om de draad opnieuw 
op te pikken. Zo werden 6 jaar later, op 6 maart 
2023 specialisten en mogelijke betrokkenen 
uitgenodigd om rond de tafel plaats te nemen. De 
opzet was groter. Hoe borgen we deze bronkapel 
en de gebruiken errond? Alles zit samengebald 
in deze korte vraag. In diverse actuele 
beleidsdocumenten rond groenblauwe parels 
en netwerken was overvloedige argumentatie te 
vinden. Steeds komen volgende woorden voor: 
welbevinden, gezondheid, omgevingskwaliteit, 
bewegen, sociaal contact, welzijn, luwte-oases, 
luwteplekken, groenstructuren, hydrologische 
structuren, groenblauwe netwerken, 
biodiversiteit, zachte mobiliteit, woonkwaliteit… 
Daar gingen we mee aan de slag.

Met ‘Rondetafelgesprekken’ poogden we met dit 
bottom-up initiatief geleidelijk aan een gedeeld 
belang van de verschillende belanghebbenden, 
de stakeholders, te laten ontstaan. Dat belang 
kon dan uitmonden in een gedeeld project. We 
stemden af op elkaar om te weten waarmee ieder 
bezig was. Elkaars capaciteiten en doeleinden 
werden zo samengebracht en geïntegreerd.

Voor dat gedeeld project namen we tijd maar 
lieten het niet stilvallen. Daarom moesten 
we blijven bijeen komen en continu elkaars 
visie aftoetsen. Dit vroeg naast een goede 
voorbereiding ook ondersteuning.

De genodigden aan de eerste tafel waren: 
Wouter Morris en Geert Van Esch van het 
kabinet Tom Dehaene, Nina Van Meerbeeck van 
Interleuven, Guido Verhaegen van LG Vissenaken, 
Carine Santermans van Landelijke Gilden 
specialisatie tuinprojecten, Bert Verheyden van 
PARCUM bezieler van het kapelletjesproject, 
Wim Bergé als schepen van de stad Tienen en 
voorzitter van PORTIVA en voorzitter van het 
dorpscomité VODL, Tom Van De Sijpe van PORTIVA 
(intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst), 
Joachim Lambrechts van Regionaal Landschap 
Zuid Hageland, de zussen Erna Vandeplas en 
echtgenoot, Corinne Vandeplas en echtgenoot 
en Lucia Vandeplas als eigenaren en tot slot de 
Broederschap van Sint-Hymelinus, de parochie en 
omgevers: Raymond, Rudy, Sonia, Godelieve, Luc, 
Josée, Nicole, René, Agnes, Birgit, Remi.

Er kwamen interessante zaken aan het licht:
•	 Dit kapelletje zou het oudste kapelletje van 

Tienen zijn (lijst Portiva).
•	 De beek is openbaar domein.
•	 Het Kattenbos is privédomein maar heeft een 

pad naar het bronneke met openbaar karakter.
•	 Uit boringen blijkt er een blauwgroene kleilaag 

op 130 tot 150 cm diepte te liggen waarop het 
grondwater ‘rust’. Het waterniveau in de bron is 
gelijk aan het grondwaterpeil…

Na enkele rondetafels en plaatsbezoeken nam 
Joachim van  Regionaal Landschap Zuid-Hageland 
het project in handen. Hij bereidde de projectnota 
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360° Erfgoed van de Provincie Vlaams-Brabant 
voor om subsidies te verwerven.
Eden die haar stage deed bij  Regionaal Landschap 
Zuid-Hageland, tekende een landschapsplan van 
de omgeving van het bronneke.
Monumentenwacht voerde inspecties uit en 
leverde een rapport af. 

In het najaar 2024 werden gevaarlijke en dode 
takken en enkele dunne abelen verwijderd. 
Acrobatische boomverzorgers zorgden voor 
snoeiwerken op maat om de veiligheid voor kapel 
en bezoekers te verbeteren. 

Nadien werden verdere opruimwerken 
uitgevoerd. Ook de overhangende takken over het 
pad werden gesnoeid. Langs de kapel werd een 
strakke takkenwal aangelegd. Dood hout werd 
in het bos wat verder van de kapel gelegd. Alle 
exoten werden verwijderd.
In het voorjaar 2025 werden inheemse hulst en 
gele kornoelje aangeplant. Vrijwilligers ruimden 
opschietende struiken.

In de zomer 2025 werden de restauratiewerken 
zeer deskundig uitgevoerd. Door een roestende 
metalen staaf stond het front van de kapel 
gevaarlijk onder druk. Het werd daarom volledig 
gedemonteerd en opnieuw opgebouwd. Ook glas, 
cementering en belettering werden vernieuwd, en 
er kwam een op maat gemaakte overloop en goot 
voor de bronkapel.

Foto’s van de werken vind je op: www. Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland.be/nieuws/
herwaardering-van-lokaal-erfgoed-in-vissenaken

De Broederschap gaf opdracht om een nieuw kruis 
op het kapelletje te ontwerpen in smeedijzer. Dit 
kruis werd op 2 december 2025 gemonteerd op 
de kapel. 

Begin februari 2026 werden tot slot twee 
eikenhouten banken en een informatiebord 
geplaatst.



“De overgave van Napoleon”, plaat nr. 13 
uit de Bossaerts reeks “Schoolplaten voor de 

vaderlandsche geschiedenis”, geschilderd  
door Edmond Van Offel en uitgegeven  

in ± 1925 in Antwerpen.

De datum, die in het front 
van het kapelletje staat, 
is 1817. Dit impliceert dat 
het kapelletje over de 
bron gebouwd werd in 
dat jaar.

Toen was er een nieuwe 
tijd aangebroken. 
Napoleon werd verslagen 
in Waterloo in 1815. 
Tijdens de voorbije 
Franse Periode viel de 
eertijds almachtige kerk 
ten prooi aan vervolging 
en confiscatie van 
goederen. Het 
bewind streefde naar 
ontkerstening, sloot kerken en 
verbood de mis. Na 1802 bracht het Concordaat 
van Napoleon toch al wel een vreedzame, maar 
gecontroleerde terugkeer van de eredienst.

Maar na Napoleon kregen we in België de 
protestantse koning Willem I. Er waren 
diepe spanningen en conflicten wegens de 
verregaande overheidsinmenging in kerkelijke 
aangelegenheden en de promotie van het 
protestantisme.

De bouw van kapelletjes nam in België en delen 
van Nederland aanzienlijk toe, wat vaak wordt 
gezien als een reactie op de voorafgaande 
turbulente Franse periode en een heropleving en 
manifestatie van het katholieke geloof. Kapelletjes 
waren een manier om de openbare ruimte terug 
te claimen. 

Veel kapellen werden ook opgericht als dank dat 
een buurt of gezin gespaard was gebleven tijdens 
de oorlogen. Kapelletjes werden een onderdeel 
van het landschap, vaak geplaatst op kruispunten 
of bij bronnen, wat bijdroeg aan de lokale 
identiteit en vroomheid. 

De kapelletjes uit deze periode variëren van kleine 
muurkapellen aan gevels tot staakkapellen en 
kleine veldkapellen. Ze vormen een belangrijk 
onderdeel van het ‘kleine religieuze erfgoed’ in 
Vlaanderen en Wallonië.

1817

| 12 |



Twee oude publicaties over Sint-Hymelinus:

•	 ‘Legende van Sint Hymelinus’, Schoolblad der 
Jongensgemeenteschool Vissenaken, door Meester 
Vincke, 1956

•	 ‘Sint-Hymelinus van Vissenaken’,  
door Jan Moriaux (Pater Jan), 1995

Beide publicaties vind je volledig terug op  
www.vissenaken.be/erfgoed/hymelinus

Hymelinuslied
Verheft in blijde zangen

Hymelinus eer en lof.
God heeft hem hoog verheven

In ’s hemels gloriehof.
Zijn deugden schittren, prijken

Voor hunnen glans moet wijken:
het prachtig Meigebloemt.

Een twaalftal eeuwen gingen
Opvolgend naar den niet.

Nog immer hoort men zingen
Sint-Hymelinuslied.

Patroon van Vissenaken
Wij snellen en genaken

tot uw genadebeeld.

Om U te danken, loven
ons bee tot bij U zweeft.
Die goedig van hierboven

den lijder hulpe geeft.
Zolang de mens zal leven

zult gij hem troosten geven
en hulp in alle nood.

•

Heilige Hymelinus
van Vissenaken

Feestdag op 10 maart
Processie naar het

bronneke op de zondag
op of volgend op 10 maart.
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Het Volk - Zaterdag 13 maart 1954

Bedevaart te Vissenaken
Waar de heilige Hymelinus stierf

Het Hageland is lang een afgezonderde streek 
geweest waar de moderne invloeden slechts 
druppel na druppel doorsijpelden. Als gevolg 
hiervan bleef de bevolking zeer conservatief in 
al haar doen en laten, in haar gebruiken en haar 
folkloristische uitingen.

Vooral de talloze bedevaarten zijn een zeer 
typische trek van dit volk, dat de begankenissen 
door de eeuwen heen ongerept heeft bewaard. 
Daar het grootste deel van de bevolking het 
beroep van landbouwer uitoefent is het anderzijds 
niet te verwonderen, dat de begankenissen een 
van die wortels zijn die bewijzen hoe sterk en 
bodemvast de Hagelander in zijn grond ankert. 
Een landbouwer is immers grotendeels afhankelijk 
van zegeningen en tegenslagen op zijn veld, op 
zijn hoeve, in zijn stal. Met honderden en zelfs 
duizenden verschijnen ze regelmatig op hun zeer 
eigenaardige bedevaarten en bidden er voor 
bescherming en bijstand.

Vissenaken kan er niet op bogen een populaire 
heilige te bezitten, maar de inwoners gaan er prat 
op het monopolie te hebben van de verering van 
de heilige Hymelinus, die te Vissenaken leefde, 
stierf en… wonderen deed.

Wat oude oorkonden vertellen

Deze bedevaart moet 
ongetwijfeld zeer oud zijn. Want 
om tot de tijd te komen dat de 
heilige Hymelinus leefde 
moeten we terugkeren 
tot de eerste eeuwen 
van onze tijdrekening. 
Vissenaken moet 
reeds door 
onze eerste 
veroveraars uit 
het Zuiden, 

de Romeinen, gekend zijn. De naam zelf, 
Fescennacum, dat domein van Fescennius 
betekent, wijst reeds op die oude afstamming. 
Daarenboven tonen de Romeinse voorwerpen, 
die enkele jaren geleden gevonden werden, de 
waarheid van deze stelling aan.

Omstreeks de 7e en 8e eeuw is waarschijnlijk 
de bekering van het Hageland begonnen. 
Op last van de bisschop van Luik kwamen 
hier missionarissen, waaronder we ook de 
heilige Hymelinus rekenen. Hij kwam hier te 
Vissenaken te sterven.

De grote bedevaart

Deze heilige wordt gevierd als de winter op zijn 
laatste benen loopt en de nieuwe lente, die 
alle narigheden doet vergeten, in ’t zicht is. Zijn 
feestdag valt op 10 maart. De gewoonte wil, dat 
men op deze dag ’s morgens na de H. Mis, het 
water en het brood dat door de gelovigen naar 
de kerk werd gebracht, op een plechtige wijze 
wijdt. Het ganse octaaf door stroomt er volk 
naar de kerk van Sint-Maarten en naar de bron 
in het Kattenbos. Dit is gelegen op een kleine 

afstand van de baan van Sint-Joris-
Winge naar Tienen.  
Tussen het kreupelhout, overschaduwd 
door twee machtige populieren, vindt 
men daar een bron. Meer dan een 

eeuw geleden bouwde men er 
een eenvoudig kapelletje over. 

In een nis prijkt het beeld 
van de heilige, terwijl de 

verweerde stenen het 
inschrift dragen: 

H. Hymelinus 1817.
Het viel ons op 
dat men op deze 
dagen zelden deze 
rustige plaats 
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kan betreden zonder dat een of ander bedevaarder, in eenvoudige 
klederen, maar met een groot hart, op het simpele bankje vóór de bron 
deemoedig zijn verlangens en zijn bedankingen legt.

De grote bedevaart wordt zondag gehouden. Om 10 uur wordt in de 
kerk van Sint-Maarten een mis opgedragen voor de leden van het gilde 
van de bron. Vooraan, in het midden van de stemmige kerk, staat de 
relikwie van de heilige Hymelinus, vervat in een prachtig schrijn.

Na deze kerkelijke plechtigheid gaan de bedevaarders in boetprocessie 
naar de bron. Vooraf gaan de schoolkinderen, de geestelijkheid, gevolgd 
door de honderden pelgrims. Ook de relikwiekast wordt meegedragen. 
De slingerende steenweg in het deinende Hagelandse heuvellandschap 
ziet zwart van ’t volk. De lange sliert verdwijnt nu langs een smal 
wegeltje naar het Kattenbos. De dragers plaatsen de relikwie op het 
kapelletje van de bron en de priester wijdt het water. Het wordt mee 
naar huis gedragen en gebruikt tegen pest, koorts, vallende ziekte, 
veekwalen en voor de genezing van de kwijnende kinderen.

G. R.
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1.	Leven van Sint-Hymelinus

De Sint-Hymelinusbronkapel werd gebouwd 
ter ere van Sint-Hymelinus. Sint-Hymelinus is 
een, door de inwoners van Vissenaken, heilig 
verklaarde man en zou in de 7de eeuw geleefd 
hebben. Zijn verhaal werd echter pas voor de 
eerste keer neergeschreven in 1484 in het tweede 
deel van het boek Hagiologium Brabantinorum, 
geschreven door de Augustijnse monnik Joannes 
Gielemans, subprior van het Rode Klooster in 
het Zoniënwoud nabij Brussel. Het boek werd 
oorspronkelijk volledig in het Latijn geschreven, 
maar het deel over Hymelinus werd later vertaald 
naar het Nederlands door een drukkerij in Leuven.

In de proloog van het boek vermeldde J. Gielemans 
dat hij aan een gekend theoloog de opdracht had 
gegeven om documenten over de doortocht door 
Vissenaken en dood van Hymelinus te verzamelen. 
Deze kon echter niets terugvinden. Dus hebben 
ze, om tot het neergeschreven verhaal te komen, 
zich volledig gebaseerd op de mondelinge 
overleveringen van de inwoners van Vissenaken. 
Wel bestaan er enkele aktes uit 1298, waarin er 
sprake is van Vissenaken Sint-Himelinus of Sint-
Himelijns Vissenaken, hier wordt dan mee gedoeld 
op het huidige Sint-Maarten. Latere werken 
geschreven over Hymelinus zijn bijna allemaal op 

Historiek Sint-Hymelinusbron Vissenaken
November 2023,  
Eden Bols Beys  
(stagestudente) voor Regionaal Landschap Zuid-Hageland

C. Van de Wiel – Vissenakens onbekend verleden, 1968, 1996 (2e druk). Foto rond 1960.
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deze aktes gebaseerd. Ook wordt er verteld dat 
Hymelinus (familie-) banden zou hebben met 
Rumoldus van Mechelen die ter zelfde tijd in deze 
streken actief was. 

Het verhaal van J. Gielemans wordt als volgt 
verteld:

De heilige Hymelinus, geboren in Schotland/
Ierland was heel erg geliefd bij het volk. Ten 
tijde van Pepijn de Korte stak Hymelinus de 
Noordzee over en reisde af naar Rome om bij 
de graven van de apostelen Petrus en Paulus 
te bidden. In het terugkeren uit Rome kwam hij 
via de Heirbaan door het dorpje Vissenaken. 
Daar rustte hij wat uit, omdat hij door het 
lange stappen erg vermoeid was geraakt. Ook 
had hij behoorlijk veel honger en dorst wat 
het verderzetten van zijn tocht bemoeilijkte. 
Een dienstmeid kwam hem tegemoet gelopen 
om het, voor haar meester de pastoor van de 
parochie Sint-Maartens-Vissenaken, water te 
putten vanuit de bron. Hymelinus die heel veel 
dorst had, sprak haar aan en vroeg of hij van 
de kruik met water mocht drinken. Maar de 
dienstmeid weigerde dit resoluut, want het was 
haar uitdrukkelijk verboden iemand uit de kruik 
te laten drinken omdat de Pest alom heerste. 
Toen hij niet ophield met haar te smeken om 
water, heeft zij hem, om hem gerust te stellen, 
het volgende aangeboden: ‘Ik mag u echt 
geen drinken geven uit de kruik, maar als u 
meekomt naar het huis van mijn meester kan u 
daar uw honger stillen en dorst laven.’ Wat hij 
echter weigerde en toen met vertrouwen sprak: 
‘alstublieft, geef mij te drinken en het zal uw 
meester beloond worden.’ Toen gaf ze alsnog 
toe en liet hem drinken van het water uit de 
kruik, waarop Hymelinus zijn weg vervolgde. 
Toen de dienstmeid thuiskwam schonk ze haar 

meester een glas bronwater in. Maar toen 
die van het water proefde, proefde deze naar 
wijn. De pastoor vroeg aan de dienstmeid: 
‘Waarom heb je mij wijn gegeven, als ik je 
om bronwater vroeg?’ Deze reageerde erg 
verbaasd en antwoordde hem: ‘Ik heb u echt 
bronwater gegeven zoals u mij gevraagd had 
om te halen.’ Maar voegde er dan snel aan toe 
dat een pelgrim graag uit haar kruik water wou 
drinken en dat uiteindelijk ook had gedaan, met 
de belofte dat het haar meester zou beloond 
worden. Toen de pastoor dit hoorde, besloot hij 
dat deze pelgrim wel heilig moest zijn, als hij 
zo’n mirakel kon verwezenlijken. Dus besloot 
hij de pelgrim achterna te gaan en toen hij 
hem eenmaal gevonden had, bood hij hem 
onderdak aan. Hymelinus stemde hierin toe 
en ging mee naar het huis van de pastoor. Die 
bood hem overdadig eten en drinken aan en 
toen Hymelinus voldaan was, bood hij hem ook 
een bed aan met zachte matras. Dit weigerde 
Hymelinus echter en hij besloot om in de schuur 
op stro te gaan slapen. Daar verbleef hij drie 
dagen lang, waarbij hij steeds zieker en zieker 
werd van de pestziekte waarmee hij besmet 
was geraakt op zijn tocht. Toen hij op de derde 
dag voelde dat zijn einde naderde, vroeg hij 
aan de pastoor om de laatste sacramenten 
uit te voeren. Na deze verkregen te hebben en 
wanneer hij terug alleen in de schuur was, is hij 
gestorven. Toen Hymelinus eenmaal gestorven 
was, begonnen de kerkklokken spontaan vanuit 
het niets te luiden. De mensen uit het dorp 
kwamen samen en vroegen zich af wat er aan 
de hand was. Toen ze zagen dat de klokken 
dit helemaal vanzelf gedaan leken te hebben, 
waren ze al helemaal verbaasd. Toen legde 
de pastoor de link met zijn arme gast omdat 
hij wist dat het wel een gezegende man was. 
Dus vertelde hij, aan de parochianen die zich 

Illustraties: 10 maart 1956 – Schoolblad der Jongensgemeenteschool Vissenaken – G.K. Vincke
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verzameld hadden, het verhaal van de pelgrim 
in zijn schuur. Toen ze allemaal samen een kijkje 
in de schuur gingen nemen, troffen ze hem 
dood aan. Hoewel hij gestorven was, hing er 
een warme gloed rond hem. Dit ging hun petje 
al helemaal te boven. Ze waren het erover eens 
dat ze hem een eerbare begrafenis moesten 
geven, waarna enkelingen de kerk in liepen 
en daar een miraculeus graf vonden, reeds 
gedolven en naar de grootte van het lichaam 
van Hymelinus. Dus besloten ze hem daar 
plechtig in te begraven. Mensen kwamen van 
heinde en verre om genezing te zoeken bij zijn 
graf, dit voor ziekelijke kinderen, vallende ziekte 
en zieke paarden.

2.	Verering van Sint-Hymelinus

Volgens de verhalen stierf Hymelinus in 
Vissenaken op 10 maart 631. Sindsdien 
wordt er elk jaar, van 10 tot 17 maart, een 
plechtigheid gehouden ter ere van Sint-
Hymelinus. Wel stonden daar in eerste instantie 
vervolgingsstraffen op. 

In het jaar 1600 werd er een altaar opgericht, 
in de Sint-Maartenskerk, ter ere van Hymelinus. 
Hierbij bevond er zich voor het altaar een 
opening in de grond waarbij mensen aarde 

konden meenemen. De aarde die ze meenamen 
vermengden ze thuis dan in het eten van hun 
geliefden of dieren om bepaalde ziektes te 
genezen. 

Maar het altaar werd in 1635, tijdens de bezetting 
en verwoesting van Tienen, vernield door Franse 
en Hollandse troepen, het beeld van Hymelinus 
dat erop stond, werd de armen afgehakt en alles 
samen werd in de grond begraven. 

Later, toen de rust wat terugkeerde in de regio, 
werd er een nieuw altaar gebouwd met hierop 
een nieuw houten beeld van Sint-Hymelinus. De 
afmetingen van dit altaar waren iets afwijkend 
vergelijkend met het eerdere beeld. Hierdoor 
bevond de opening, waar bedevaarders aarde 
uit haalden, zich nu aan de zijkant van het altaar 
en werd het afgesloten door een luik. Vanaf nu 
begonnen de volksdevotie en vereringen van 
Hymelinus sterk toe te nemen. Met pelgrims 
die hun penning en allerlei soorten lijnwaad 1 
offerden in het offerblok, werden er verschillende 
bidprentjes gedrukt en uitgedeeld en voor de 
gelegenheid werd Sint-Maartens-Vissenaken 
opnieuw Sint-Hymelinus Vissenaken genoemd, 
zoals ook al eerder het geval was geweest in 
1298. Ook de put waar de aarde uitgehaald 
werd, zou bijzonder groot geweest zijn. Zo zijn 
er getuigenissen van buurtbewoners die zeiden 
dat men een ladder van wel zeven sporten nodig 
had om in de put af te kunnen dalen. Een andere 
getuigenis verklaarde dat men zich, met 8 à 9 
man, in deze put verstopte voor de troepen 
soldaten die door onze streken trokken. 

De pelgrims en inwoners van Vissenaken 
waren er heilig van overtuigd dat het lichaam 
van Hymelinus nog steeds begraven lag in de 
kerk en spoorden hun pastoor aan om naar de 
overblijfselen van Sint-Hymelinus te zoeken. 
Op 28 februari 1646 gaf pastoor Van Tulder 
dan toch toe en begon te graven op de door 
de parochianen aangewezen plaats. Na de 
stenen vloer kwam hij terecht op aangestampte 
aarde en daarna op zware stenen. Eenmaal bij 
deze laag aangekomen vond hij verschillende 
stukjes verbrijzeld bot en ook een aantal grotere 
beenderen. Hij besloot dit alles terug toe te 
dekken en de Deken van Tienen, Adrianus 

1 Hierbij is lijnwaad, wat vaak kledij was, een stof 
gemaakt van linnen.

C. Van de Wiel - Vissenakens onbekend verleden, 
1968, 1996 (2e druk)
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Roeloffs, hiervan op de hoogte te stellen. Vier 
dagen later kwam de Deken van Tienen vergezeld 
door een aantal priesters naar de kerk en groeven 
daar een geraamte op of toch wat er nog van 
overgebleven was. Deze overblijfselen deden zij 
in een kistje dat op slot werd gedaan en waarvan 
de sleutel werd bewaard door de pastoor. 
Op 17 maart werd het kistje, op bevel van de 
Aartsbisschop Jacobus Boonen, verzegeld met 
vijf wassen rode zegels, door de Deken. Hiervan 
werd op 10 april in Brussel aan het aartsbisdom 
getuigenis afgelegd door de pastoor. Waarna er 
opdracht werd gegeven aan de Deken van Tienen 
om verslag te brengen aan het aartsbisdom over 
de devotie en verering van Hymelinus van vroeger 
en nu. 

In 1712 werd er een eerste volle aflaat verleend, 
voor de verering van Hymelinus, door Paus 
Clemens XI. Een volle aflaat betekent dat de 
gelovigen die de kerk bezoeken om te bidden 
voor deze gelegenheden hiervoor niet vervolgd 
konden worden. Een aantal jaar later in 1726 
bezocht Kardinaal d’Alsace de kerk en onderzocht 
de originele documenten die opgemaakt waren 
in 1646 over het leven, de begrafenis en het 
opbergen van de beenderen van Hymelinus. 
Ook controleerde hijzelf na aandringen van de 
toenmalige pastoor en vermoedelijk op 25 juli 
van dat jaar, de relieken. Hij maakte ineens van 
de gelegenheid gebruik om de relieken op te 
bergen in een nieuw houten doosje dat aan de 
binnenkant met lood belegen was en plaatste 
het terug op zijn rechtmatige plaats. In 1778 
was de kerk sterk aan vernieuwing toe en werd 
daardoor afgebroken, voor deze gelegenheid 
werden de relieken dat jaar overgebracht naar 
de Sint-Pieterskerk te Vissenaken. Datzelfde jaar 
leverde Paus Pius VI opnieuw een volle aflaat voor 
de feesten op 10 maart (feest van Hymelinus) en 
11 november (feest van Sint-Maarten). 

De Sint-Maartenskerk werd over een periode 
van zeven jaar, volledig afgebroken en weer 
opgebouwd naar het ontwerp van de architect 
J. Thibaut. Op 11 juni 1785 werden de relieken 
met een plechtigheid teruggebracht naar de 
nieuwe kerk, waar ze zich nu nog steeds bevinden. 
Op deze dag werd er ook, door Kardinaal de 
Franckenberg, besloten dat de relieken voortaan, 
op de feestdag van Hymelinus met zijn octaaf 
(10 tot 17 maart), alsook op de terugbrenging 
naar de Sint-Maartenskerk (11 juni), openbaar 
tentoongesteld zouden mogen worden. 

3.	Bouw van de bronkapel

In 1817 werd de Sint-Hymelinusbronkapel 
gebouwd, over dezelfde bron waar de dienstmeid 
in 631 water zou zijn gaan halen. De bronkapel 
was omgeven door laag struikgewas en lag in 
de schaduw van twee hoge populieren. Hierbij 
is het nog onduidelijk dat dit eventueel zo werd 
aangelegd in functie van de bouw van de kapel of 
deze zich later zo ontwikkelde.

Op 5 juli 1834 werd er uiteindelijk een volledig 
eeuwigdurende aflaat gegeven, voor de 
feesten van 10 maart en 11 november, met hun 
respectieve octaven, deze verstrekt door Paus 
Gregorius XVI. In 1905 werd het kistje, met de 
relieken in, nog eens geopend door Kanunnik C. 
Schueremans en alles werd opnieuw vergeleken 
met de authentieke akte die d’Alsace opmaakte. 
De inhoud van het kistje werd juist bevonden en 
Kanunnik Schueremans nam, met toestemming 
van de pastoor, drie botjes uit het kistje. Daarvan 
gaf hij er twee aan de pastoor en nam het derde 
mee ter bewaring op het Aartsbisdom. In deze tijd 
waren er ook nog steeds pelgrims die aarde mee 
naar huis namen van tegen de muur van het koor 
aan de noordzijde van de kerk.

Bron: Het Volk,  
13 maart 1954
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De boeteprocessie in de Metselstraat, jaren 1960

Boeteprocessie in het Kattenbos. Foto Rudy Scheys

Zegening bronwater. Foto Philippe Smolders.  
Beide foto’s waarschijnlijk begin maart 2018

4.	Recente geschiedenis van de site:  
de voorbije 40 jaar

Het Kattenbos, het bos waar de bron zich in 
bevindt, kwam op 8 juli 1983 in handen van Felix 
Vandeplas. Hij liet in de zomer van 1987 de bron, 
volledig op zijn kosten, herstellen. De verering 
van Sint-Hymelinus heeft er over al deze jaren 
wel wat hetzelfde uitgezien. In de weken voor 
10 maart worden aan de lokale schoolkinderen 
liedjes en het verhaal van Hymelinus verteld. 
In de Sint-Maartenskerk worden de relieken en 
het houten beeld tentoongesteld, deze worden 
versierd met bloemen en er worden verschillende 
kaarsen aangestoken. Op de eerste zondag na 10 
maart, wordt er een viering gedaan ter ere van 
Hymelinus. Als de hoogmis erop zit, vertrekt er 
een boeteprocessie van de kerk naar de bron, 
waarbij de lokale schoolkinderen voorop deze 
leiden. Hierna worden de relieken gedragen en 
achteraansluitend volgen de bedevaarders. Samen 
lopen ze van aan de Sint-Maartenskerk langs de 
Metselstraat, volgen de Aarschotsesteenweg 
en slaan in, in een klein padje richting 
de Hymelinusbron. De bron ligt naast de 
Rosendaalbeek in het Kattenbos, wat rond 1940 
zou zijn ontstaan. De populieren die oorspronkelijk 
de kapel overschaduwden zijn afgestorven en 
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Ook organiseren ze elk jaar de boeteprocessie 
richting de bron en zien ze toe op het onderhoud 
en het blijven bestaan van de reliekenkast en de 
kapel bij de bron. In 2007 werd er een brouwerij 
opgericht in Vissenaken door een van de leden 
van de broederschap, Rudy Scheys. Eén van de 
bieren die hij brouwt, heet Himelein, ter ere van 
Hymelinus. Ondertussen is Felix Vandeplas, de 
vorige eigenaar van het Kattenbos, heengegaan 
en hebben zijn drie dochters nu deze site in 
eigendom. Zij willen graag het beheer van de site 
verder zetten, door het kapelletje te renoveren 
en de directe omgeving van de bron een nieuwe 
invulling te geven.

vervangen geweest door verschillende soorten 
siergewassen. Eens bij de kapel aangekomen 
wordt de relikwiekast boven op de kapel geplaatst 
en vindt er nog een plechtigheid plaats. Het water 
in de bron wordt gewijd en mensen die hun brood 
meebrengen, kunnen deze besprenkelen met 
bronwater. Ook kan er eventueel bronwater mee 
naar huis genomen worden, ter bescherming 
van huis en gezin. Tijdens de rest van het 
octaaf bestaat de Hymelinus-verering vooral uit 
mensen die zelfstandig de bron bezoeken. Op 10 
maart 2006 werd de Hymelinus-Broederschap 
opgericht, op voorstel van Jan Moriaux die toen 
pastoor was in Vissenaken. De in ambt zijnde 
pastoor van Vissenaken staat steeds in voor de 
instandhouding van het feest van Hymelinus. 
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0p 10 maart viert Vissenaken zijn heilige: de 
heilige Hymelinus van Vissenaken. In het jaar 631 
overleed hij in de nacht van 10 maart in de schuur 
van de pastoor van Sint-Maarten Vissenaken.

‘s Anderendaags werd hij in de toenmalige kerk 
begraven. Op 9 maart was hij in Vissenaken 
aangekomen, op terugweg van een pelgrimstocht 
naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus 
in Rome. Zelf was hij afkomstig uit Ierland. 

Hij behoorde alleszins tot de stam der Scotti, die 
zich in het begin van de vijfde eeuw vanuit Ierland 
ook in Schotland hadden gevestigd en het land de 
naam van hun stam gaven. 

Wij vertellen over de drie dagen die pelgrim 
Hymelinus, de Scot, in Vissenaken doorbracht en 
Vissenaken bekend maakte “bij Scot en bij Latijn” 
zoals we in het Hymelinuslied zingen.

9 maart

Het was vroeg lente in het jaar 631. Land en 
mensen ontwaakten uit hun winterslaap. Het land 
had er verlaten bijgelegen en de mensen hadden 
zich bij het haardvuur gewarmd. Maar nu werd 
alles anders. De winter was weggesmolten. In het 
bos richtten zich de kleine witte bosanemoontjes 
en de mensen kwamen weer de straat op. En 
voor Vissenaken betekende dat heel wat mensen 
opnieuw op straat te zien waren. Gelegen langs de 
grote heirbaan passeerden tal van reizigers door 

het dorp. Die vertelden dan in afspanningen over 
verre landen en adembenemende avonturen. 
Ook ruiters, hoog te paard gezeten, deden het 
dorp aan, vooral om het hooi dat ze er voor hun 
paarden konden krijgen. 

Maar de lente van 631 deed hen niet uitzien 
naar de reizigers op doortocht. Ze vreesden hun 
komst. Want er was pest aangekondigd en deze 
dodelijke ziekte zou met de reizigers het dorp 
snel bereiken. De pest en de vrees dat Vissenaken 
erdoor besmet zou raken was op die 9de maart 
gespreksonderwerp op de pastorij van Sint-
Maarten. De pastoor wees zijn huishoudster 
op de gevaren van besmetting. “Niemand uit je 
kruik laten drinken,” had hij gezegd. “Zeker geen 
reizigers die zich bij de bron zouden ophouden”. Zo 
had hij nog verduidelijkt. 

Terwijl de pastoor zijn huishoudster de les spelde, 
was pelgrim Hymelinus al op de baan, op weg 
richting Vissenaken. Maar die morgen voelde 
hij zich niet wel. Nu eens liepen hem koude 
rillingen over de rug, en dan weer voelde hij 
zich bevangen in zijn schamele monnikspij. Hij 
hoopte om aan een bron zijn dorst te lessen. Hij 
zou wel iemand aan de bron vinden die hem uit 
een beker te drinken gaf, want ziek zijnde kon je 
niet aan de bron zelf drinken. Zo zou je de hele 
bron besmetten. Terwijl hij zo liep te denken, 
begaf de huishoudster van de pastoor zich op 
weg naar de bron om voor haar heer water te 
halen. “En niemand laten drinken,” zo repeteerde 
ze bij zichzelf de wijze woorden van de pastoor. 
Ze kwamen ongeveer gelijktijdig aan de bron, de 
huishoudster met haar kruik en Hymelinus met 
droge mond en rillend van de koorts. “Maagd, 
geef me een slokske water”, bedelde de monnik. 
En zij, de woorden van haar heer pastoor 
indachtig, wees dit resoluut af. Ze vertelde de 
pelgrim over de pest die in de streek was, en over 
de angst die haar heer had om besmet te raken. 

De vrome Hymelinus heeft haar toen 
geruststellend toegesproken: “en dat haar heer 
gerust mocht zijn, en dat hij zich gezegend zou 
weten door de hemel”. De hemelse woorden van 
de man deden de huishoudster de gestrenge 
woorden van haar pastoor vergeten en zij gaf de 
pelgrim te drinken. 

Drie dagen Vissenaken	 9, 10 en 11 maart 631
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Eens terug thuis, dacht ze niet meer aan het 
voorval met de pelgrim. Maar toen de pastoor 
na een tijdje ook om een “slokje water” vroeg, 
stond het hele gebeuren haar weer voor de 
geest, en besefte ze dat ze naar haar heer niet 
had geluisterd. Op de meest stuntelige manier, 
zenuwachtig tot en met, bracht ze haar heer een 
glas water, zodat deze wel moest vragen wat er 
aan de hand was. “Met mij niets”, stotterde ze. 
Maar toen de pastoor het glas water nam en 
het onderzoekend naar het licht hield, viel de 
huishoudster op de knieën en biechtte het hele 
verhaal. 

Toen de pastoor had gedronken – en latere 
vertellers verhalen dat hij bij het drinken van het 
water de smaak van wijn in de mond kreeg – is hij 
onmiddellijk opgestaan en de pelgrim achterna 
gegaan. Hij bracht hem naar de pastorij en bood 
hem aan om in de pastorij te overnachten. De 
pelgrim nam dit aanbod aan op voorwaarde dat 
hij in de schuur mocht slapen op een bussel stro.

10 maart

Met het licht van de dag verspreidde zich in 
Vissenaken het gerucht dat een vrome pelgrim 
bij de pastoor was gelogeerd. En dat hij alleen in 
de schuur had willen overnachten. En over het 
voorval bij de bron. En dat de pastoor toen hij van 
het water proefde, de smaak van wijn in de mond 
had.

In de schuur van de pastoor rilde Hymelinus nog 
steeds van hevige koorts. Toen de pastoor zijn 
vreemde gast kwam opzoeken, vertelde deze hem 
over zijn herkomst en zijn bedevaart naar het graf 
van de apostelen in Rome. Maar nu, zo zei hij, 
voelde hij dat hij zich moest klaarmaken voor een 
andere reis en vroeg de pastoor of hij hem wilde 
sterken met de genademiddelen van onze moeder 
de heilige Kerk. Toen heeft de pastoor hem het 
ziekensacrament toegediend.

Gedurende de hele dag piekerde de pastoor over 
de pelgrim. Hele fragmenten uit de Heilige Schrift 
schoten hem te binnen, heilige woorden die hij zo 
op het leven van de man in zijn schuur kon leggen. 
Over het wegtrekken uit eigen land, over alles 
verlaten, vader, moeder, akkers, over het op tocht 
gaan en vruchten voortbrengen. Hoe meer de 
pastoor er over nadacht, hoe duidelijker het hem 
werd dat hij in zijn schuur een heilige onderdak 

gaf. De kinderen die op die dag met hun moeder 
naar de bron gingen plukten spontaan witte 
anemoontjes voor de man die vanuit Rome nu in 
Vissenaken was aangekomen. 

Bij het vallen van de avond, viel ook de rust over 
Vissenaken, en de hoop op een nieuwe dag. Maar 
nog voor de nieuwe dag aanbrak, begonnen 
midden in de nacht de klokken te luiden, en liepen 
de pastoor en vele inwoners naar de kerk om 
te vernemen wat dit middernachtelijk gelui wel 
kon betekenen. Iedereen die bij de kerk kwam, 
wist het. De pelgrim. En de pastoor achterna 
liepen ze allen naar de schuur waar ze de pelgrim 
aantroffen, met op zijn gelaat de hemelse glimlach 
van de gelukzaligen. 

De pastoor knielde neer en de mannen namen 
hun klak af. De vrouwen begonnen met het 
opbaren en de kinderen die meegekomen waren 
haalden vlug hun ruikertjes witte bosanemonen 
en zette die bij het dode lichaam van Hymelinus. 
Terwijl hij daar zo lag, en al die mensen rondom 
hem, begonnen allen te bidden.

11 maart

Toen de dag oplichtte kwamen nog meer mensen 
naar de schuur en naar de kerk om ‘de heilige’, 
want zo werd hij al geëerd, te begraven. Iedereen 
vond, het maar normaal dat hij een graf kreeg 
in de kerk, vlak voor het zijaltaar. En daar werd 
hij ook neergelegd. Zijn graf is nooit vergeten., 
Vanaf die 11de maart 631 zijn mensen bij zijn graf 
komen bidden en, hebben ze aarde meegenomen 
van bij zijn graf om zich zo door de heilige 
beschermd te weten.

Toen pastoor Wilhelmus Van Tulder, Norbertijn, in 
1646 de heilige ging opgraven, om het bewijs te 
leveren dat Hymelinus wel degelijk in Vissenaken 
begraven lag, wist hij perfect waar hij graven 
moest. In februari begonnen, heeft hij op 2 maart 
van hetzelfde jaar het gebeente van de heilige 
blootgelegd. Kardinaal d’Alsace, aartsbisschop 
van Mechelen heeft in 1725 de Sint-Maartenskerk 
bezocht en het jaar nadien de relieken erkend. 
Van dan af worden deze relieken in een houten 
reliekschrijn bewaard in de kerk van Sint-Maarten.
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Goed menende schrijvers, die de godsdienstige 
toestanden in onze streken tijdens de vroege 
middeleeuwen bestudeerden, beschrijven 
ons de diepe invloed van deze heiligen op de 
volksverering.

Velen van hen waren afkomstig uit Ierland en 
leefden hier in eenzaamheid.  
Reeds in de zesde eeuw was het monnikendom 
zeer bloeiend in het religieuze Ierland. Tussen de 
zevende en elfde eeuw staken talrijke eremieten, 
meestal uit deze monnikenwereld, de zee naar 
West-Europa over en belandden in Engeland en 
het land der Franken.

Vooral Rome trok hen aan om er te bidden op het 
graf van de apostelen Petrus en Paulus. Vandaar 
keerden zij terug naar huis of naar een plaats in 
de vreemde om er te leven als kluizenaar.

Een van deze Ierse eremieten was de heilige 
Hymelinus. Van hem is slechts bekend wat hem 
overkomen is gedurende de drie dagen die hij te 
Vissenaken Sint-Maarten verbleef, met zijn zalige 
dood als bekroning.

De oorsprong van de 
legende van Hymelinus 
kunnen we situeren 
op het einde van het 
eerste millennium. 
Waarschijnlijk zijn er 
ook wel wat latere 
toevoegingen. Het doel 
van het verhaal in die 
tijd was de grondslagen 
van het christendom 
te leren kennen en te 
verspreiden. De mensen 
moesten bekeerd 
worden om zich te 
kunnen voorbereiden 
op de komst van het rijk 
Gods.  

De toehoorders waren een mix van lokale kelten 
en (ingeweken) franken die een natuurgodsdienst 
aanhingen. Enkel de toplaag van de maatschappij, 
een 5% van de bevolking, beleed een of andere 
vorm van christendom.

Van de historische Hymelinus zijn er twee 
verschillende overlijdensdatums opgetekend.

De legende zoals overgeleverd door Johannes 
GIELEMANS in 1480 verhaalt:  
“In de tweede helft van de 8ste eeuw, ten tijde van 
Pepijn de Korte (751-768), eerste Karolingische 
koning, reisde Hymelinus doorheen onze gewesten 
naar Rome en bezocht er met grote godsvrucht 
de graven van de Heiligen apostelen Petrus en 
Paulus. Bij zijn huiswaarts keren trok hij door 
Brabant.”

De tweede helft van de achtste eeuw waren 
ongemeen woelige tijden met ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen: politiek, 
religieus en cultureel. Deze periode bleef zeer 
lang nazinderen in het geheugen van de mensen. 

De eeuw der heiligen
Het einde van het Merovingische tijdvak en de eerste regeringsjaren 
van de Karolingers worden terecht de eeuw der heiligen genoemd.

Allerheiligen, Fra Angelico, ca. 1425–1430, Galleria degli Uffizi, Florence.
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Daarom werden er mettertijd ook talrijke 
gebeurtenissen aan gekoppeld. Een gebeurtenis 
inbedden in een omwentelingsperiode van de 
geschiedenis maakt dat feit nog belangrijker en 
indrukwekkender.

Om de geschiedenis te schetsen:  
de afstammelingen van Clovis, de Merovingers, 
worden stilaan aan de kant geschoven door hun 
hofmeiers, de Pepiniden. Een nazaat van Pepijn I 
van Landen, Karel Martel betuigde heel wat steun 
aan het evangelisatiewerk, inspanningen die 
politiek werden beloond. In nauwe samenwerking 
met de pausen en met Karel’s zegen organiseerde 
Bonifatius de kerstening van de Germaanse 
volkeren, terwijl Willibrordus Friesland voor zijn 
rekening nam.  
Pepijn de Korte, zoon van Karel Martel, 
promoveert in 751 van hofmeier tot koning. De 
Karolingers zijn nu aan de macht. Dit gebeurde 
met de steun van de Paus die als tegenprestatie 
gronden toegewezen krijgt waardoor de Pauselijke 
staten gecreëerd worden die meer dan 11 eeuwen 
zullen blijven bestaan. Pepijn de Korte is de vader 
van Karel de Grote die op kerstdag in het jaar 800 
keizer van het Roomse rijk wordt, precies 300 jaar 
nadat Clovis gedoopt werd.

Op een ‘planodruk’ uit 1709 over de volle AFLAAT 
die te verdienen is, staat als overlijdensdatum van 
Hymelinus 10 maart 631 vermeld, en dat hij uit 
Schotland kwam en verwant was met de Heilige 
Rumoldus.  
De verwantschap met de Heilige Rumoldus 
aanhalen kan betekenen dat ze tijdsgenoot waren 
en elkaar kenden of dat ze uit hetzelfde klooster 
kwamen.  
Rombout of Rumoldus komt uit Ierland en is 
de patroonheilige van Mechelen en Humbeek. 
Volgens de overlevering (legende) daar vermoord 
in 775. Uit DNA onderzoek blijkt het echter tussen 
580 en 655 te zijn. Het koppelen van een grote 
gebeurtenis aan een belangrijke historische 
datum kan ook hier die meer dan 100 jaar verschil 
verklaren.

Hier volgt weer wat geschiedenis om de 
verwarring tussen Ierland en Schotland te duiden:  
Ierse Kelten, Scotti genaamd, vestigen zich 
definitief vanaf de 5de eeuw in delen van 
Schotland en assimileren er met de Picten.

Tussen de 7de en 11de eeuw staken talrijke 
eremieten uit de Ierse (Schotse) monnikenwereld 
de zee over naar West-Europa zoals de zeer 
bekende Heilige Willibrordus en Heilige Bonifatius, 
maar ook kleinere lieden zoals Sint Follianus 
(= Saint Feuillin). Het is goed mogelijk dat er 
ook een band bestaat tussen Hymelinus en 
Sint Follianus, geboren in Ierland rond 600 en 
patroonheilige van Neerlinter. Hij werd net als 
Rumoldus vermoord. En volgens historische 
bronnen gebeurde dat in 655.  
Deze geletterde monniken werden hier te lande 
met de naam Scotti aangeduid.  
Het keltisch christendom was rond kloosters 
georganiseerd (vergelijkbaar met de Egyptische 
kerk) terwijl het Romeinse (en later het 
Frankische) christendom meer een hiërarchische 
staatsstructuur aangenomen had. Vandaar dat 
hier in Austrasië enkel de bovenlaag christen was. 
Meestal omwille van politieke redenen werden 
deze missionarissen soms officieel ingeschakeld 
waardoor er na een tijd toch een christelijke 
eenheid ontstond, doorheen alle lagen van de 
bevolking.

De inhoud van de legende is onvoorstelbaar 
diepzinnig en zeer gevat. Er is telkens de 
christelijke boodschap die schitterend torent 
boven het heidens facet en er komaf mee maakt.

Ongeacht wanneer precies, Hymelinus was in alle 
geval op reis.

Bezitloosheid, het verlaten van huis en haard, 
en het verbreken van familiebanden zijn in de 
evangeliën een voorwaarde voor navolging (niet 
het doel). De leefwijze van een rondtrekkende 
prediker (zoals Jezus deed) vereist het verlaten 
van de vertrouwde omgeving en het afstand doen 
van bezit. Het doel is de verkondiging van Gods 
Heerschappij aan heel de wereld.  
Het keltisch christendom, de ‘Iers-Schotse kerk’, 
werd gekenmerkt door een streng ascetisch 
kloosterleven. Daaruit ontstond ‘de zwerftocht 
voor Christus’, de ‘peregrinatio pro Christo’. 
Dit was leven tussen ‘vreemdelingen’ dat 
uiteindelijk leidde tot het ‘rode’ martelaarschap. 
Dit stond tegenover het ‘witte’ martelaarschap 
dat een leven was in volledige ascese binnen 
kloostermuren, meestal op onherbergzame 
plaatsen zoals rotsen op zee.
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Erna en Marlies Staes 

Elk jaar tijdens het octaaf van Sint-Hymelinus 
bouwen deze zussen een tafereel op in de Sint-

Daniel Haepers

Creatieveling van Keramiekatelier Ann Schots, 
Heidestraat 43, Vissenaken, zorgde voor het 
ontwerp en de realisatie van drie memorabilia in 
keramiek. Elk stuk is uniek en van hoge kwaliteit 
zowel van materiaal als van kunstzinnigheid. De 

Artistieke en creatieve mensen

verkoopprijs is € 25 per stuk. Deze kunstwerkjes 
kunnen aangekocht worden door vanaf nu je 
naam door te geven aan Rudy Scheys. Indien er 
werkjes over zijn, worden die te koop aangeboden 
op 15 maart aan het bronneke. Indien alles 
uitverkocht zou zijn, kan er nog bijbesteld worden.

De voorontwerpen van de gedenkbeeldjes die nog verder afgewerkt worden met groenblauwe glazuur:
1.	 de bekers krijgen een rode binnenkant waardoor water in rode wijn verandert 
2.	 de landschapjes zijn puur decoratief
3.	 in de bolletjes kan een theelichtje gezet worden

Maartenskerk dat de sfeer van het bronneke in 
het Kattenbos evoceert.  
Zij en anderen zorgen er ook voor dat het 
kapelletje over de bron versierd wordt.
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Luc Nagels
 
Metselstraat 101, Vissenaken. Als professioneel 
fotograaf voelt hij zich als een vis in het water 
zowel met analoge als digitale technieken. 
Meestal blijft hij op de achtergrond maar hij is 
onmisbaar om voor tal van verenigingen hun 
publicaties in orde te krijgen. Hij staat altijd klaar 
om de layout, samenstelling en redactie en nog 
meer van de Kopkens, het halfjaarlijks tijdschrift 
van Vissenaken, op een originele en creatieve 
manier te verzorgen.

Greet Verbeylen

voorzitter van Living Lace vzw, een overkoepelde 
kantorganisatie,  
Kumtichstraat 331, Vissenaken. Zij bekommerde 
zich over het ontwerp en de realisatie van een 
nieuw vaandel. Onvermoeibaar doorkruiste Greet 
daarvoor het land. Uren precisiewerk, veel wikken 
en wegen, beginnen en herbeginnen, leverde 
uiteindelijk een kostbaar stuk erfgoed op.

Steve Spilstyns

van Smederij Spilstyns, Heidestraat 42, Vissenaken 
zorgde voor het ontwerp en de realisatie van een 
nieuw smeedijzeren kruis boven op de kapel over 
de bron.
Bovenaan werd de ijzeren staaf tot een 
waaiervormig deel gesmeed (bloem, blad,…) 
waarin een plaatje met bol gespiest werd dat de 
verbinding met het hemelse, het bovennatuurlijke 
symboliseert.
De twee uitvloeiende armen van het kruis staan 
voor het aardse, en door de kleine golfvorm zie je 
als het ware het stromend (bron)water.
De cirkels in het midden op de tekening zijn in 
feite halve bolle kelkjes die ook gesmeed worden. 
Ze geven reliëf en animatie aan het kruis. Eentje 
werd in goudkleur gezet, de kleur waarin de 
letters op het kapelletje geverfd werden. De 
kelken verwijzen naar de waterkruik en wijzen op 
verbinding, op drie-eenheid en ze zitten centraal 
wat de kern of het belangrijke waarrond het leven 
draait, benadrukt. Kelken ontvangen en bewaren 
en schenken.
En laat je creatieve geest verder zelf zijn gang 
gaan…
Het geheel oogt bewust modernistisch en 
is ingebed in een oude traditie, die we wel 
koesteren, maar waar een hedendaagse invulling 
en beleving aan wordt gegeven.
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DE ZON
1945

In ’t oosten rijst in rode pracht
de zon nog met een waas omwonden,
lof klinkt haar toe uit vogelmonden
nu z’ overwon de zwarte nacht.

Zij klimt tot aan de middagstonde,
als al wat leeft in hitte smacht
en elke bloem haar levenskracht,
het gouden licht heeft weergevonden.

Nu glijdt zij door de blauwe lucht
één spetteren van helle vonken.
Ik hoor een ver en vaag gerucht.

En met mijn blik omhoog gericht;
volg ik de vlinders die van zonlicht dronken
ten hemel stijgen in het rijzend licht.

WIJ DANKEN U
juni 1945

Aan mijn leraar van poësis,
E. H. J. De Reymaecker, die mij de liefde
voor de kunst heeft bijgebracht.

Gij hebt ons door zovele dagen
begrijpend en met zorg geleid.
Wij danken u voor uw gestage
en onverdroten werkzaamheid

Uw hoede moeten wij verlaten,
want onweerstaanbaar is de tijd.
Wij nemen met ons mee, gelaten,
het beeld van uw diepmenslijkheid.

Ons volgen nog uw zachte woorden,
uw stil en kommervol gelaat,
uw stem die wij zo dikwijls hoorden,
die onze harten nooit verlaat.

Nu gaan we heen vervuld van weemoed
bij ’t denken aan voorbije tijd.
Aanvaard de dank in alle deemoed,
voor ’t lot, door ons aan u gewijd.

Valère Pittomvils
°1930 - †21/02/2025

Gedichten uit mijn jeugd

Valère: “Ik heb deze en andere gedichten 
geschreven tussen 1945 en 1950 en heb ze op 
mijn 92ste, naar aanleiding van een tip van mijn 
zus Lea, uit een vergeten schriftje opgediept.” 

In de volgende edities zullen we telkens enkele 
gedichten van Valère uit deze bundel opnemen. 
Zie ook de Kopkens, april 2025, p. 22‑23.

BLOEMEN
oktober 1945

’k Had bloemen in mijn tuin geplant
die groeiden.
De bonte bloemen daar geplant;
ze bloeiden.

Ik ga bij herfst weer in mijn tuin,
de kelken
der stille bloemen in mijn tuin
verwelken.

REGEN
september 1945

De kille regen sijpelt van de ruiten
in deze herfst en geen gerucht verstoort
’t eentonig ruisen van de regen buiten
waar reeds elk blad de dood behoort.

De bomen steken droef hun kruinen
hoog in de grijze, loden lucht,
de bloemen neigen neder in de tuinen
en wenen voor de herfst beducht.

De koeien loeien luid door ’t vale
en stervensbleke schemerlicht.
Nog immer klinkt de heimnisvolle tale
van regen die plenst, koud en dicht.



Netwerk Senioren Tienen
Het Netwerk Senioren Tienen adviseert 
de stad bij het seniorenbeleid en heeft 
ondermeer als doelstellingen: 

•	 voorstellen doen en advies verstrekken 
in verband met aangelegenheden die 
de senioren aanbelangen,

•	 de vorming en de informatie ten 
behoeve van de senioren bevorderen 
en zo nodig zelf organiseren,

•	 de belangen van alle senioren 
verdedigen via alle mogelijke kanalen.

Zowel seniorenverenigingen, 
geïnteresseerde senioren, als 
voorzieningen voor ouderen kunnen 
deel uitmaken van het Netwerk Senioren 
Tienen.

Infonamiddag 
Dinsdag 24 maart 2026 om 14u00

Zorgvolmacht en  Successierechten
Gastsprekers: Notarissen Katrien HANSEN, 
Marc HONOREZ en Bert VALKENIERS  

Wilsverklaringen
Gastspreker: Dr. Michel LIBERT, LEIF arts 
  

Deelname: gratis
Plaats: Theaterzaal CC De Kruisboog,  
	 Tienen

Regionale infobeurs voor senioren
Donderdag 11 juni 2026 van 12u00 tot 17u00 

Toegang: gratis
Plaats: Zaal Manège, Sint-Jorisplein, Tienen

Contact: Martin Polleunis,  
	 voorzitter - martinpolleunis@hotmail.com
Afgevaardigde Vissenaken: Nicole Caes
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Vissenaken
GO Basisschool De Uilenboom

| 30 |

Lezen is en blijft een essentiële pijler in de 
ontwikkeling van kinderen. Daarom zetten we 
in GO! De Uilenboom sterk in op kwaliteitsvol 
leesonderwijs. We willen elk kind de kans geven 
om niet alleen vlot te leren lezen, maar ook om 
teksten écht te begrijpen en er plezier aan te 
beleven.

Lezen gaat immers verder dan woorden correct 
uitspreken. Het draait om begrijpen, verbanden 
leggen, kritisch nadenken en informatie 
verwerken. Vanuit die visie werken we op school 
doelgericht aan alle aspecten van lezen.

In het lager onderwijs lag de focus tijdens het 
eerste trimester op technisch lezen: vlot en 
correct leren lezen. Die basis blijven we verder 

Aarschotsesteenweg 638 
3300 Vissenaken 
016 80 00 82 
www.godeuilenboom.be 
www.facebook.com/GOdeUilenboomVissenaken

Dinsdag 12 mei 2026 vanaf 16 uur 
Mini-opendeur voor onze allerkleinsten.

Zaterdag 30 mei 2026  
Schoolfeest met als jaarthema ‘Kunst’.

versterken. In de komende periode verschuift 
de aandacht meer naar begrijpend lezen. Ook in 
het kleuteronderwijs werd ingezet op begrijpend 
luisteren via verhalen.

We geloven sterk in de kracht van samenwerking 
tussen school en thuis. Samen lezen, voorlezen 
en praten over verhalen maken een groot 
verschil voor het leesbegrip én het leesplezier 
van kinderen. Door samen de leesontwikkeling 
te ondersteunen, geven we onze leerlingen 
een sterke basis mee voor hun verdere 
schoolloopbaan en toekomst.

Op onze school maken we van lezen een 
prioriteit, elke dag opnieuw.

Lezen als sterke basis voor de toekomst



Dit initiatief wordt 
georganiseerd onder 

de vleugels van 
Ferm Vissenakenwww.vissenaken.be/creatief

Tentoonstelling | 24 en 25 oktober 2026 | De Kronkel Vissenaken

Vissenaken Creatief opent zoals de laatste twee jaren weer de deuren voor het creatieve werk van 
Vissenakense kunstenaars uit verschillende artistieke disciplines.

In de volgende Kopkens vind je er alles over. 

De tentoonstelling gaat door op zaterdag 24 en zondag 25 oktober en zal doorlopend te bezoeken zijn 
op zaterdag van 14u00 tot 17u00 en op zondag van 10u00 tot 17u00, steeds in aanwezigheid van de 
kunstenaars.

| 31 |

Aarschotsesteenweg 638 
3300 Vissenaken 
016 80 00 82 
www.godeuilenboom.be 
www.facebook.com/GOdeUilenboomVissenaken
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Zorgen voor water en natuur  
in de Rozendaalbeekvallei

Project Waterlandschap 2.0 – WaterdeVelpment

Wie de voorbije maanden ging wandelen in 
natuurgebieden van Natuurpunt in de Velpevallei, 
kon het niet missen: hier en daar is een 
graafmachine aan het werk. Dat roept begrijpelijk 
vragen op. Wat gebeurt daar? En waarom wordt 
er in een natuurgebied gegraven?

Met deze tekst willen we helder uitleggen wat er 
gebeurt in de Rozendaalbeekvallei, en waarom 
deze werken belangrijk zijn voor water, natuur én 
omgeving.

Een kleine vallei met een rijke watergeschiedenis

De Rozendaalbeek – ook wel de Vlietende beek 
genoemd – is een kleine zijbeek van de Velpe 
in de Velpevallei. De beek ontspringt in enkele 
keteldalvormige valleikoppen in de omgeving van 
de Tiense watertoren, op het plateau ten noorden 
van Tienen. Voor zo’n kleine beek snijdt ze relatief 
diep in dat plateau in.

Van nature is dit een natte vallei. Regenwater 
sijpelt op het hoger gelegen plateau in de bodem 
en stroomt ondergronds verder tot het op een 
ondoorlatende kleilaag botst. Aan de voet van 
het Kattenbos komt dat grondwater opnieuw 
aan de oppervlakte in een brede kwelzone. 
Daar ontstonden bronnen, natte graslanden en 
moeraszones.

Deze valleien waren historisch belangrijk, 
niet alleen voor de mens – denk aan de 
Hymelinusbron in het Kattenbos – maar ook voor 
de natuur. Eeuwenlang maakten natte hooilanden 
deel uit van een lokaal landbouwsysteem. Het 
hooi voedde het vee; mest maakte de akkers rond 
het dorp vruchtbaar. Dorpen zoals Vissenaken 
lagen in het bereik van zuivere bronnen en konden 
binnen dit kleinschalige landschap grotendeels 
zelfvoorzienend functioneren.

Velpe-Mene Tienen

-- Een ondiepe sloot met vertragende drempels 
werd aangelegd op de oude bedding van de verlegde 
Rozendaalbeek. 
-- Foto onder: de sloot laat het regenwater langzaam 
weglopen naar de beek in de Hymelinusstraat.
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Van water vasthouden naar water afvoeren

Dat eeuwenoude systeem veranderde ingrijpend 
in de 20ste eeuw. Met de introductie van 
kunstmest en schaalvergroting in de landbouw 
werd lokale mestproductie minder bepalend. 
Natte weiden verloren hun economische functie. 
Water werd voortaan vooral als een hinder gezien.

In heel Vlaanderen – ook in de 
Rozendaalbeekvallei – werd sterk ingezet op 
ontwatering. Beken werden rechtgetrokken, 
verdiept en verlegd. Tegelijk werd een uitgebreid 
ondergronds drainagenetwerk aangelegd om 
regen- en grondwater snel af te voeren.

In deze vallei gaat het om een gigantisch 
stelsel van samen meer dan 300 kilometer 
drainagebuizen, aangelegd over verschillende 
periodes. Eerst met terracottabuizen, later 

-- De Rozendaalbeek voor en na de verlegging: 
topografische kaarten van 1904 (L) en 1939 (R).

-- Met groot debiet stroomde het ijzer- en kalkhoudend grondwater weg uit de vallei langs een drainagestelsel 
bestaande uit buizen van eerst terracotta en nadien van kunststof. Boven: fragment uit drainageplan Velpevallei.
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met kunststofleidingen die tot meer dan een 
meter diep ontwaterden. Daarnaast verdwenen 
veel traditionele veedrinkpoelen en werden ze 
vervangen door drinkputten.

Het gevolg was een structurele daling van 
het grondwaterpeil. Kwelzones droogden uit, 
bodems verzuurden en bronnen – zoals die bij 
de Hymelinuskapel in het Kattenbos – verloren 
hun natuurlijke opstuwing. Verdroging werd een 
groeiend probleem, zowel voor landbouw als voor 
natuur.

Een veranderend klimaat vraagt een andere 
aanpak

Vandaag zien we de keerzijde van die historische 
keuzes. Door klimaatverandering krijgen we 
langere droge periodes én intensere regenbuien. 
Water zo snel mogelijk afvoeren blijkt geen 
duurzame oplossing meer.

Wanneer water versneld wordt afgevoerd, komt 
het stroomafwaarts geconcentreerder aan. In 
woonkernen waar waterlopen samenkomen, 
verhoogt dat het risico op wateroverlast bij hevige 
regenval. Tegelijk zorgt een lage grondwaterstand 
voor verdroging in droge periodes.

In heel Vlaanderen wordt daarom gewerkt aan 
een nieuw evenwicht: water vasthouden waar het 
valt, vertraagd afvoeren en opnieuw ruimte geven 
aan natuurlijke systemen. Zo worden binnen het 
Sigmaplan oude meanders van de Demer opnieuw 
aangesloten om piekafvoeren te milderen. 
Ook in de Rozendaalbeekvallei zetten we die stap.

Wat gebeurt er concreet in de vallei?

Natuurpunt afdeling Velpe-Mene werkt 
via het project Waterlandschap 2.0 – 
WaterdeVelpment aan het herstel van de 
natuurlijke waterhuishouding in de valleien van de 
Rozendaalbeek en de Velpe.

Concreet betekent dit dat:
•	 oude drainagesystemen waar mogelijk 

worden opgegraven of onklaar gemaakt, 
zodat grondwater opnieuw in de vallei kan 
blijven

•	 delen van de historische bedding worden 
hersteld

•	 een ondiepe waterloop met kleine drempels 
werd aangelegd om regenwater vertraagd af 
te voeren

•	 veedrinkpoelen worden hersteld en nieuwe 
poelen worden aangelegd als leefgebied voor 
amfibieën en libellen

Door het kalk- en ijzerrijke grondwater opnieuw 
in de vallei te houden en overtollig, zuur 
regenwater gecontroleerd af te voeren, verbetert 
de bodemkwaliteit. Zo krijgen zeldzame planten 
die door verzuring waren verdwenen opnieuw 
kansen.

Belangrijk: deze ingrepen zijn niet bedoeld om 
woningen of landbouwgronden onder water te 
zetten. Ze herstellen het natuurlijke evenwicht 
binnen de vallei zelf, temperen extreme 
schommelingen in waterpeil en hebben ook 
stroomafwaarts een positief effect.

-- De waterbeekjuffer kan terug opduiken in de 
herstelde natte omgeving. Foto Paul Van Nuffel.
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Goed voor natuur én klimaat

Tijdens de werken bleek bovendien dat de 
veenlaag in de vallei verrassend goed bewaard 
is. Veen ontstaat wanneer plantenresten zich in 
natte, zuurstofarme omstandigheden ophopen 
en slechts gedeeltelijk verteren. Zo vormt zich 
over duizenden jaren een dikke laag organisch 
materiaal.

Wanneer veen uitdroogt, komt opgeslagen 
koolstof vrij. Door de vallei opnieuw natter te 
maken, blijft het veen vochtig en kan het zijn rol 
blijven spelen als natuurlijke koolstofopslag. Dat 
maakt deze werken ook belangrijk in de strijd 
tegen de klimaatopwarming.

Tegelijk verbeteren de leefomstandigheden voor 
tal van planten en dieren die afhankelijk zijn van 
natte natuur.

Wat betekent dit voor de bron en de omgeving?

Een bron kan alleen bestaan als er voldoende 
grondwaterdruk is. Door het verleggen en 
verdiepen van de beek en het langdurig 
ontwateren van de vallei is die druk sterk 
verminderd.

De gerestaureerde kapel bij de Hymelinusbron in 
het Kattenbos is een waardevol erfgoedelement 
– maar een bron zonder water verliest haar 
betekenis. Door de waterhuishouding in de 
vallei te herstellen, vergroten we de kans dat het 
grondwater opnieuw voldoende kan opstuwen en 
de bron weer levend wordt.

Wat levert dit op?

Een gezonder watersysteem betekent:
•	 minder verdroging in droge periodes
•	 betere buffering bij hevige regen
•	 minder wateroverlast stroomafwaarts
•	 meer biodiversiteit
•	 herstel van zeldzame planten
•	 een aantrekkelijker en klimaatrobuuster 

landschap

De Rozendaalbeekvallei is van ons allemaal. Door 
water opnieuw ruimte te geven, herstellen we 
niet alleen natuur, maar versterken we ook de 
veerkracht van onze streek – voor bewoners, 
landbouwers, wandelaars en toekomstige 
generaties.

Veranderingen in het landschap roepen 
begrijpelijk vragen op. Daarom kiezen we bewust 
voor open communicatie en dialoog. Wie vragen 
of bezorgdheden heeft, kan steeds met ons in 
gesprek gaan.

Samen zorgen we voor water. En zonder water, 
geen bron.

Samen maken we het verschil. ‘Project 
Waterlandschap 2.0 - WaterdeVelpment’ kadert 
in het bredere project ‘Samen werken aan de 
Velpevallei’ dat gedragen wordt door meerdere 
partners. 

Alle info:

www.velpevallei.be

-- Nieuw aangelegde poel langs de 
Rozendaalbeek in de Dienemstraat.



Tienen
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Zondag 1 maart 2026 - Kumtich
Bosplantactie: Zegelberg

Afspraak: 10u00-16u00, Einde Kleine 
Zegelberg, Kumtich/Oorbeek

Info: Hugo Abts

Maandag 9 maart 2026 - Binkom
Cursus: Roofvogels en uilen

Afspraak: 19u30-22u00, Zaal Santro, Binkom
Info en inschrijven: Gerda Van Hoovels

Zaterdag 21 maart 2026 - Bunsbeek
Uilenwandeling bij avond

Afspraak: 19u00-22u00, Kerk Bunsbeek
Info: Peter Collaerts

Zaterdag 28 maart 2026 - Bunsbeek
Uilenwandeling bij avond

Afspraak: 19u00-22u00, Kerk Bunsbeek
Info: Peter Collaerts

Zondag 12 april 2026 - Meldert
Viering 30 jaar Mene-Jordaan

Afspraak: 13u30-17u30, Kasteel van Meldert
Info: Hugo Abts

Zondag 19 april 2026 - Bunsbeek
Hagelands ontbijtbuffet en twee bijzondere 
wandelingen

Afspraak: 7u00-12u00, PC de Krinus, 
Bunsbeekdorp 6, Bunsbeek

Alle info en inschrijven:  
www.velpe-mene.be/glabbeek/ontbijt

Zaterdag 25 april 2026 - Tienen
Tienen in bloei

Afspraak: 11u00-18u00, Grote Markt, Tienen
Info: Raf Nilis

Donderdag 30 april 2026 - Vissenaken
Cursus: Steltlopers

Deelnameprijs: € 50 - € 65 niet-leden 
Afspraak: 19u00-22u00, Natuur.huis De Gors
Info en inschrijven: Heidi Coenen

Zondag 3 mei 2026 - Vertrijk
Orchideeënwandeling Snoekengracht

Afspraak: 14u00-14u30, Magazijn De Snoek, 
Stationsstraat 59, Vertrijk

Info: Theo Mardulier

Zondag 10 mei 2026 - Roosbeek
Vroege vogelwandeling Velpevallei Roosbeek

Afspraak: 7u00-11u30, Sint-Annakerk, 
Lubbeeksestraat, Roosbeek

Info en inschrijven: Han Remaut

Zaterdag 30 mei 2026 - Tienen
Familiefietstocht langs Tiense groene plekjes

Deelnameprijs: Vrije bijdrage. Melden als je 
aanschuift voor de pizza.

Afspraak: 10u00-12u30, Stadsakker, 
Pelikaanweg, Tienen

Info: John Vankeijenberg

Zondag 7 juni 2026 - Vissenaken
Hommelzoektocht in de Rozendaalbeekvallei

Afspraak: 14u00-16u30, Natuur.huis De Gors
Info: Raf Nilis

Zondag 7 juni 2026 - Kerkom
Op stap met de natuurbeheerders in de 
zandgroeve van Kerkom

Afspraak: 14u00-16u00, Zandgroeve, 
Kumtichsestraat >< Kerkstraat, Kerkom

Info: Tim Verhaegen

Zaterdag 4 juli 2026 - Tienen
Zomerwerkdag: Aardgat

Afspraak: 9u00-16u00, Ingang Aardgat, 
Grijpenwegstraat, Tienen

Info: Robin Guelinckx

Zaterdag 11 juli 2026 - Vissenaken
Zomerwerkdag: Rozendaalbeekvallei

Afspraak: 9u00-16u00, Percelen onderaan 
Metselstraat, Vissenaken

Info: Luc Nagels

Zaterdag 29 augustus 2026 - Kumtich
Zomerwerkdag: Zijpveld in Kleinbeekvallei

Afspraak: 13u30-17u00, Het Zijpveld, Zijpstraat 
(te bereiken vanaf Leuvenselaan 623 via 
Klottenbergstraat), Kumtich

Info: Robin Guelinckx

Zaterdag 29 augustus 2026 - Boutersem
Nacht van de vleermuis

Afspraak: 20u00, Kasteelpark Kwabeek, 
Neervelpsestraat 11, Boutersem

Info: Veronique Adriaenssens

Zondag 6 of 13 september 2026 - Bunsbeek
Paddepoelwandeling

Afspraak: 14u00-17u00, Kerk Bunsbeekdorp, 
Bunsbeek

Info: Jorg LambrechtsAlle info: velpe-mene.be/kalender



Fietstocht
langs groene plekjes in Tienen

Fijn evenement om van elkaar te leren en om 
het nieuwe seizoen van akker, fietstochten en 
natuurbeleving op te starten.

•	 om 10u00: vertrek fietstocht van 30 km, 
  tot 12u30

•	 vanaf 12u30: aanschuiven voor de ‘Lente 
pizzabakdag’. Breng je beleg mee, wij zorgen 
voor het deeg en de saus

•	 vertrek en aankomst: Stadsakker
•	 deelnameprijs: vrijwillige bijdrage, laat weten 

of je mee pizza eet.
•	 organisatie: Natuurpunt Tienen,  

De Stadsakker en Fietsersbond Tienen
•	 info: John Vankeijenberg

Zaterdag 30 mei 2026
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Zondag 3 mei t/m 4 oktober 2026
Natuur.Café De Gors 
elke zondagnamiddag

vanaf 13u30 tot 17u30, Natuur.huis De Gors
Info: Raf Nilis

Hugo Abts .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               0476 77 70 37 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               hugo.abts@gmail.com
Pieter Abts .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              0477 50 77 13 .   .   .   .   .   .   .   pieter.abts@natuurpunt.be
Veronique Adriaenssens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            natuurpuntboutersem@gmail.com
Heidi Coenen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0489 92 58 86 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  heidicoene@yahoo.com
Peter Collaerts .  .  .  .  .  .  .  .  .0477 37 04 50 .   .   .   .   .   .   .   .   .  peter.collaerts@scarlet.be
Kristin De Ceuster .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   natuurpuntboutersem@gmail.com
Robin Guelinckx .  .  .  .  .  .  .       0476 53 05 37 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           robin.guelinckx@inbo.be
Jorg Lambrechts .   .   .   .   .   .   0478 24 27 61 jorg.lambrechts@natuurpunt.be
Dirk Laurent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            0498 86 96 20 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  laurent.dirk@gmail.com
Theo Mardulier .  .  .  .  .  .  .  . .          .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   natuurpuntboutersem@gmail.com
Luc Nagels .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0495 33 42 09 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   lucagraaf@telenet.be
Raf Nilis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  0493 09 76 58 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . nilisraf@gmail.com
Han Remaut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   natuurpuntboutersem@gmail.com
John Vankeijenberg .  .  0488 99 32 69 .   . john.vankeijenberg@gmail.com
Gerda Van Hoovels .  .  .   0473 82 12 64 .   .   .   .  gerda.vanhoovels@gmail.com
Tim Verhaegen .   .   .   .   .   .   .   .   0498 77 68 39 .   .   .   .   tim_verhaegen@hotmail.com
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken

Vrijdag 18 september 2026 - Vissenaken
Lezing: De wondere wereld van de vogels

Deelnameprijs: € 5,00 - gratis voor NP-leden
Afspraak: 19u30-22u30, Natuur.huis De Gors
Info: Raf Nilis

Zaterdag 19 september 2026 - Kerkom
Paddenstoelenwandeling

Afspraak: 14u00-17u00, Boerenzaal, 
Malendriesstraat 51, Kerkom

Info: Kristin De Ceuster

Zondag 22 november 2026 - Tienen
Velpe-Mene Trail Vissenaken/Bunsbeek

Afspraak: 8u00-14u00, Sportcentrum 
Houtemveld, Tienen

Info: Dirk Laurent
Inschrijven: www.velpe-mene.be/trail

Vrijdag 27 november 2026 - Vissenaken
Lezing: Weetjes en verhalen over bomen en 
struiken

Deelnameprijs: € 5,00 - gratis voor NP-leden
Afspraak: 19u30-22u00, Natuur.huis De Gors
Info: Raf Nilis

Zaterdag 5 december 2026 - Boutersem
30ste Afdelingsspaghetti-avond Velpe-Mene

Afspraak: 17u00-21u00, Gemeentelijke 
Feestzaal Boutersem

Info: Theo Mardulier

Zondag 20 december 2026 - Hoksem
Straffe kost wandeling Hoksem

Deelnameprijs: € 5,00 - gratis voor NP-leden
Afspraak: 13u30-17u30, kerk Hoksem
Info en inschrijven: Pieter Abts

Hommelzoektocht
Rozendaalbeekvallei

Zondag 7 juni 2026 om 14u00 tot 16u30
Natuur.huis De Gors
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Natuurpunt
Tienen-Glabbeek

Plaats: PC De Krinus, Bunsbeekdorp 6
Wandelingen: € 5,00 per persoon,  

gratis voor Natuurpunt-leden
Ontbijt: € 21 volwassenen en  

€ 12 kinderen tot 12 jaar
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50,  

peter.collaerts@scarlet.be

Zondag 19 april 2026  
Hagelands ontbijt  
met bijzondere wandelingen

Hagelands ontbijt 

ten voordele van De Paddepoel 

8u00 - 12u00

Het uitgebreide ontbijtbuffet is samengesteld 

uit o.a. lokale en fairtrade producten en typisch 

Hagelandse gerechten.  

Het ontbijt staat uiteraard ook open  

voor wie niet mee gaat wandelen! 

Inschrijven ontbijt noodzakelijk en mogelijk  

tot vrijdag 17 april 14u00,

www.velpe-mene.be/ontbijt  

 
€ 21 voor volwassenen   

€ 12 voor kinderen  

tot 12 jaar

Valleienwandeling 
5 km 

10u00: vertrek aan PC De Krinus.  Einde voorzien rond 13u00. Onze natuurgids leert je alles over de Velpevallei en de Paddepoel. Laarzen aanbevolen.

Valleien-
wandeling 

11 km 
 Genieten van een stevige wandeling door de Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei.

10u00: vertrek met begeleider  aan PC De Krinus. 
± 11 km.  

Stevige wandelschoenen 
aangeraden. 

Einde voorzien rond 
13u00.
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Inkomkaarten

Kassa: € 18,00 - VVK: € 15,00 www.vissenakenleeft.be/brick

Za 14/03/2026 20u00
Sint-Pieterskerk Vissenaken

Met 

BRICK combo 
de wereld rond

BRICK combo neemt u mee de wereld rond met zijn gevarieerd muzikaal 
programma: jazz, bossa nova, manruche, samba, Franse chanson, tango, musette,...

Ben Vanderweyden (mondharmonica en accordeon), Roland Vanhoegaerden (gitaar), 
Isabelle Fouyn (zang), Christophe Millet (percussie) en Kris Duerinckx (contrabas)

 B R I C K

BRICK-2026-Flyer-Kopkens.indd   1BRICK-2026-Flyer-Kopkens.indd   1 16/01/2026   13:0316/01/2026   13:03
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Natuurpunt
Tienen-Glabbeek

Plaats: PC De Krinus, Bunsbeekdorp 6
Wandelingen: € 5,00 per persoon,  

gratis voor Natuurpunt-leden
Ontbijt: € 21 volwassenen en  

€ 12 kinderen tot 12 jaar
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50,  

peter.collaerts@scarlet.be

Zondag 19 april 2026  
Hagelands ontbijt  
met bijzondere wandelingen

Hagelands ontbijt 

ten voordele van De Paddepoel 

8u00 - 12u00

Het uitgebreide ontbijtbuffet is samengesteld 

uit o.a. lokale en fairtrade producten en typisch 

Hagelandse gerechten.  

Het ontbijt staat uiteraard ook open  

voor wie niet mee gaat wandelen! 

Inschrijven ontbijt noodzakelijk en mogelijk  

tot vrijdag 17 april 14u00,

www.velpe-mene.be/ontbijt  

 
€ 21 voor volwassenen   

€ 12 voor kinderen  

tot 12 jaar

Valleienwandeling 
5 km 

10u00: vertrek aan PC De Krinus.  Einde voorzien rond 13u00. Onze natuurgids leert je alles over de Velpevallei en de Paddepoel. Laarzen aanbevolen.

Valleien-
wandeling 

11 km 
 Genieten van een stevige wandeling door de Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei.

10u00: vertrek met begeleider  aan PC De Krinus. 
± 11 km.  

Stevige wandelschoenen 
aangeraden. 

Einde voorzien rond 
13u00.
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Eindejaar 2025

S.O.S. Vissenaken (Samen Op Stap)
Wandelen is niet alleen een sport, maar ook een ideale manier om elkaar 
te ontmoeten. S.O.S. bestaat nu 14 jaar en telt ruim 30 leden.
In de natuur stappen we een mooie haalbare route. Afstand tussen de 8 km 
en 10 km. Iedere week achteraf gezellig napraten met een drankje! 

Afspraak: elke donderdag aan de Sint-Pieterskerk om 13 uur. 

Planning van de wandelingen voor de volgende maanden

Donderdag 5 maart 2026. . . . . . . . . . . . . .             Waanrode: Frambooswandeling
Donderdag 12 maart 2026. . . . . . . . . . . . .            Hoegaarden: Via Rommersom
Donderdag 19 maart 2026. . . . . . . . . . . . .            Houwaart: Roeselberg
Donderdag 21 maart 2026. . . . . . . . . . . . .            Jaarlijks etentje: Zaal Vogelzang Kumtich
Donderdag 26 maart 2026. . . . . . . . . . . . .            Wever: Heirbaanwandeling
Donderdag 2 april 2026. . . . . . . . . . . . . . .              Ransberg: Dorpswandeling
Donderdag 9 april 2026. . . . . . . . . . . . . . .              Nieuwrode: Sint-Jobs pad
Donderdag 16 april 2026. . . . . . . . . . . . . .             Bekkevoort: Heuvelroute
Donderdag 23 april 2026. . . . . . . . . . . . . .             Vissenaken: Rogerwandeling
Donderdag 30 april 2026. . . . . . . . . . . . . .             Kortrijk-Dutsel: Bekenwandeling
Donderdag 7 mei 2026. . . . . . . . . . . . . . . .               Melin: Prom. Du Cences
Donderdag 21 mei 2026. . . . . . . . . . . . . . .              Rillaar: Konijntjeswandeling
Donderdag 28 mei 2026. . . . . . . . . . . . . . .              Orp-le-Grand: Ravelwandeling

 
Kan aangepast worden volgens de weersomstandigheden.
 
Info: Guido Boogaerts: 0478 82 18 64 - boogaerts_guido@hotmail.com



De natuur komt er ook bij.

Ontwijde kerk in Aarschot.

Buikspreker Rikske. Foto’s Brigitte Peeters
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Je vindt ons ook terug in de  

app “vf clubs”

www.vfclubs.be/app/install
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Wij zijn een fietsclub die je iedere zondagmorgen 
de kans geeft om je op sportief vlak uit te leven en 
dit doen we op praktisch het gehele wegennet van 
Vlaams- en Waals-Brabant. Daarbovenop hoef je 
dit niet alleen te doen maar samen met mensen 
die net als jij hun gezonde geest vergezeld willen 
zien van een gezond lichaam.
Ieder nieuw fietsseizoen wordt er steeds weer 
van nul begonnen. Van 45 km in maart wordt er 
gestadig opgebouwd tot meer dan 90 km die je 
voor je het weet gezwind meerijdt.
Het fietsseizoen start op zondag 1 maart 2026 en 
eindigt op zondag 25 oktober 2026.
Onze 4-daagse fietstocht 2026 zal doorgaan van 
18 t.e.m. 21 juli met als bestemming Bree in 
Limburg.
We vertrekken telkens op het Sint-Pietersplein 
te Vissenaken en eindigen de rit aan de 
voetbalkantine van Crossing Vissenaken.
De geïnteresseerden kunnen steeds vrijblijvend 
enkele ritten meerijden alvorens lid te worden van 
LTV.
Het jaarprogramma voor 2026 en alle andere 
info kan je bekomen bij Lieven Wijnants 
(0475 55 83 49 - lievenwijnants@hotmail.com) en 
bij de andere bestuursleden of clubleden  
en in de app.

Lustige Trappers Vissenaken



Lustige Trappers Vissenaken: programma 2026

nr. datum dag vertrek Activiteit / rit afstand
hoogte-
meters

22 februari zondag 10u00 startvergadering (Kronkel)
1 1 maart zondag 9u00 Bierbeek 47 252
2 8 maart zondag 9u00 Duras 52 201
3 15 maart zondag 9u00 Libertange 51 250
4 22 maart zondag 9u00 rond Tienen 53 290
5 29 maart zondag 9u00 Korbeek-Dijle 1 55 330
6 6 april Paasmaandag 8u30 Schulensmeer 64 241
7 12 april zondag 8u30 bloesemrit 68 310
8 19 april zondag 8u30 Rijkel 74 324
9 26 april zondag 8u30 Ramsel 71 440

10 1 mei Feest v/d Arbeid 8u30 Kortijs 65 485
11 3 mei zondag 8u30 Scherpenheuvel 1 67 300
12 10 mei zondag 8u30 Dongelberg 1 64 570
13 14 mei O.H. Hemelvaart 8u30 Kriesberg 68 480
14 17 mei zondag 8u30 Wespelaar 71 382
15 24 mei zondag 8u30 “for SPIRI” 70 250
16 25 mei Pinkstermaandag 8u30 Baal 72 300
17 31 mei zondag 8u30 Brabantse Pijl 2 77 460
18 7 juni zondag 8u00 Chartreuse classic 72 600
19 14 juni zondag 8u00 Tervuren 78 610
20 21 juni zondag 8u00 Marche-Les-Dames 102 800
21 28 juni zondag 8u00 Kerniel 97 360
22 5 juli zondag 8u00 Mechelen - Lier - Herentals 137 311
23 12 juli zondag 8u00 Drie Provinciënpad 91 335
24 18 juli vierdaagse 

Maasland 
zaterdag t/m 
dinsdag

8u00 Vissenaken - Bree 110 250
25 19 juli 9u00 Bree - Kessel - Brachter Wald - Bree 109 190
26 20 juli 9u00 Bree - Maastricht - Bree 105 325
27 21 juli 9u00 Bree - Vissenaken 111 355

19 juli zondag 8u00 Zolder 88 411
21 juli Nationale Feestdag 8u00 Eddy Merckx route 78 530

28 26 juli zondag 8u00 Vinalmont 99 547
29 2 augustus zondag 8u00 Zaventem 87 415
30 9 augustus zondag 8u00 Keerbergen 86 340
31 15 augustus O.L.V. Hemelvaart 8u00 Tessenderlo kanaal 88 330
32 16 augustus zondag 8u00 Jeuk 82 520
33 23 augustus zondag 8u00 Averbode 79 440
34 30 augustus zondag 8u00 Boortmeerbeek 80 210
35 6 september zondag 8u30 Paal (Dorpsfeesten Vissenaken) 78 335
36 13 september zondag 8u30 grote prijs Roger Lemmens 50 250
37 20 september zondag 8u30 Leuven (autoloze zondag) 71 510
38 27 september zondag 8u30 Pécrot 64 360
39 4 oktober zondag 9u00 Huppaye 61 300
40 11 oktober zondag 9u00 Korbeek-Lo 55 360
41 18 oktober zondag 9u00 Heikant 54 390
42 25 oktober zondag 9u00 sluitingsrit met ontbijt 50 250

TOTAAL: 3185 15558
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Walking Bears maart 2026

De Walking Bears, het wandelvoetbal team van Crossing Vissenaken, 
werd opgericht in augustus 2016. Wij vieren dus dit jaar ons 10-jarig 
bestaan.

Een 20-tal 55+ trainen elke zondagmorgen op het kunstgrasveld 
aan de Sint-Pietersstraat en maken gebruik van de voortreffelijke 
accommodatie van Crossing Vissenaken.

Belangrijk blijft voor onze leeftijdscategorie sportief bewegen en plezierig sociaal contact 
behouden. Naast het plezierig samenzijn, blijft natuurlijk het competitieve van het voetbal 
bestaan via deelname aan verschillende tornooien in binnen- en buitenland. Met wisselend 
succes behaalden we reeds goede tot zeer goede resultaten op Club Brugge, OHL, Gantoise, 
KRC Genk en andere Vlaamse ploegen.

In het buitenland nemen we jaarlijks deel aan de Almelo City Cup in Almelo, Nederland. 
Vandaag het grootste internationaal wandelvoetbal tornooi met ploegen uit Nederland, 
België, Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Denemarken. Dit blijft voor ons 
nog steeds een uniek, niet te missen evenement. In 2023 namen we deel aan het jaarlijks 
terugkerend Walking Football Event op Mallorca. Met een tweede plaats als eindresultaat. 
Enkel tijdens de finale moesten we de duimen leggen voor de ploeg van Sparta Praag uit 
Tsjechië.

Kers op de taart beleefden wij dit jaar in Lódz Polen, waar wij als enige Belgische 
ploeg werden uitgenodigd door de Poolse federatie om deel te nemen, samen 
met Heracles Old Stars (NL) en Borussia Dortmund (Dsl), aan de viering van 
de 70-jarige ex-internationaal en oud-speler van STVV, Marek Dziuba.

Interesse, kom dan gerust eens meetrainen! 
Info bij Guido Boogaerts, boogaerts_guido@hotmail.com

| 44 |



Jubilate
2026 wordt voor Jubilate een feestjaar:  
ons koor bestaat 50 jaar!

We vieren ons jubileum met maar liefst drie concerten:

1.	Jubilate voert samen met de koren 8°Koor, OrSeCante, Ko’Ma, Sint-Cecilia, Trinid Singers en Via 
Musica, en het symfonisch orkest ConForte het monumentale werk ‘The armed man - A mass 
for peace’ van Karl Jenkins uit.  
• Zaterdag 7 en zondag 8 maart in het Lemmensinstituut te Leuven 
• Zaterdag  14 en zondag  15 maart in de Boodschapkapel van het H. Hartinstituut te Heverlee.  
Alle info op www.jubilate.be

2.	Zaterdag 10 en zondag 11 oktober vieren we, 
samen met de Tiense Strijkers, die in 2026 al 
10 jaar bestaan, ons beider verjaardag met 
een gezamenlijk concert in de Sint-Pieterskerk 
van Vissenaken.

3.	Zaterdag 19 december zorgen we in dezelfde 
kerk in Vissenaken voor een mooi en stemmig 
kerstconcert.

Veel moois om naar uit te kijken! 

Info op www.jubilate.be
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Het geheimzinnige verhaal
De Gezinsbond Vissenaken nodigt alle 
jonge kinderen uit voor een interactief 
voorleesverhaal waar luisteren alleen niet 
genoeg is…

Tijdens dit bijzondere voorleesmoment stappen 
de kinderen zélf het verhaal binnen! Met leuke 
opdrachtjes, beweging, geluiden en kleine 
uitdagingen helpen ze het verhaal vooruit en 
worden ze echte medevertellers.

Een fantasierijke activiteit vol plezier, 
verwondering en betrokkenheid. Ideaal voor 
nieuwsgierige oren en actieve handjes!

•	 Extra fijn voor ouders: tijdens deze activiteit zijn ook de kinderoppassers van Gezinsbond aanwezig. 
Een ideale gelegenheid om hen op een ontspannen manier te leren kennen, terwijl de kinderen 
helemaal opgaan in het verhaal.

•	 Waar: OC De Kronkel
•	 Wanneer: zondag 8 maart 2026 - 10u00 – 11u30
•	 Voor wie: kleuters van 2,5 tot 6 jaar
•	 Kosten:	 leden: € 2 per kind + € 2 per ouder/begeleider (max. € 8/gezin) 

	 niet leden: € 3 per kind + € 3 per ouder/begeleider (max. € 12/gezin)
•	 Meer informatie: www.vissenaken.gezinsbond.be
•	 Inschrijven: via de QR-code

Garageverkoop 
Gezinsbond Vissenaken organiseert op zaterdag 28 maart een garageverkoop 
in ons dorp. Iedereen kan deelnemen en zijn eigen spullen verkopen op zijn 

oprit of in zijn garage. Voor leden van de gezinsbond is 
het gratis. Niet-leden betalen 5 euro. We zorgen voor een 
affiche om aan uw huis/garage te plakken en verdelen een 
lijst met alle deelnemers zodat de shoppers de weg naar 
uw garage vinden.

Inschrijven noodzakelijk!

Spaghetti-avond toneel
Het is weer zover: de spaghetti-avond van het toneel in Vissenaken komt er weer aan. We bereiden met 
veel liefde voor jullie verse spaghettisaus, zowel met als zonder vlees. Noteer dus alvast in je agenda:

•	 Wanneer: zaterdag 21 maart 2026
•	 Waar: OC De Kronkel in Kumtichstraat Vissenaken
•	 Meer informatie: volgt later, met de mogelijkheid om in te schrijven.

Tot dan!
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Speelweek 2026
In de week van 27 juli 2026 is er weer een speelweek! 

Speelweek?! Waarvoor staat speelweek? 

Wel van maandag tem vrijdag hebben kinderen uit de 
buurt doorheen de hele dag plezier aan de hand van 
een (nog te kiezen) thema en worden ze onder andere 
opgevangen door kinderoppassers van de Gezinsbond. 

Ja, je leest het goed, ze worden opgevangen door – onder andere – kinderoppassers, maar dus ook door 
(groot-)ouders van de deelnemende kinderen. 

We verwachten dus een portie creativiteit en engagement van de (groot-)ouders door 1 tot 2 (halve) 
dagen de groep mee te animeren, te begeleiden tijdens activiteiten. 

•	 Wanneer: 27 t.e.m. 31 juli 2026
•	 Waar: De Kronkel in Vissenaken 
•	 Voor wie: Kinderen van 2,5 tot 12 jaar en hun (groot)ouders 
•	 Kostprijs: ± € 50
•	 Voorwaarde: Omwille van de verzekering moet je lid zijn van de gezinsbond.
•	 Contact: Scan de QR-code en je komt automatisch in onze WhatsAppgroep.  

Hier delen we mee wanneer onze startvergadering zal plaatsvinden.

Wie weet, tot binnenkort!

Eerstvolgende Gezinsbondsactiviteiten: 

Dinsdag 3 maart 2026	 Seniorennamiddag
Zaterdag 7 maart 2026	 Lammetjesdag
Zondag 8 maart 2026	 Het geheimzinnige verhaal
Zaterdag 21 maart 2026	 Spaghetti-avond toneel
Zaterdag 28 maart 2026	 Garageverkoop
30 april en 1 en 2 mei 2026	 Jeugdtoneel ‘Rien de Rien’
Zaterdag 9 mei 2026	 Puzzelnamiddag
Maandag 27 juli 2026	 Speelweek
Zondag 23 augustus 2026	 Spelen op de boerderij Peinwinning
Zondag 30 augustus 2026	 Gratis ledenontbijt
Zondag 6 september 2026	 Gezinsbond op de Dorpsfeesten
Zaterdag 3 oktober 2026	 100 jaar Gezinsbond Vissenaken
Zaterdag 10 oktober 2026	 Kweikersparade met onze Sint-Maartensreus
Dinsdag 3 november 2026	 Seniorennamiddag
Zaterdag 7 november 2026	 Sint-Maartensfeesten
Zaterdag 28 november 2026	 Sinterklaasfeest

Elke maandagavond (behalve 6/04 en 25/05)	 Badminton Houtemveld
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Vrijdag 12 juni	 opening zomerbar In de Heerlijckheid
Vrijdag 19 juni	 oudercomité In de Heerlijckheid
Zaterdag 27 juni	 optreden The Belle Starr Band
Vrijdag 21 augustus	 optreden Lost Tuner
Vrijdag 28 augustus	 grote, heerlijcke afsluiter van de zomer
Zaterdag 29 augustus	 laatste heerlijcke drankjes
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KLJ Vissenaken is een jeugdbeweging die 
zich vrijwillig met de jeugd van Vissenaken en 
omstreken bezighoudt. Wij zorgen voor beweging 
en ontspanning met de bedoeling kinderen samen 
te brengen en de leuke sfeer in Vissenaken te 
versterken!
 
De kinderen mogen al hun vriendjes en 
vriendinnetjes meebrengen. Bij ons is iedereen 
welkom!
De leiding ziet erop toe dat de leden niets te kort 
komen, veel plezier maken en mogelijk zelfs iets 
bijleren, bijvoorbeeld dat vuil worden part of the 
game is .
 
Ons doel is sfeer, ambiance en plezier maken in 
ons geweldige dorpje!

Onze leden zijn ingedeeld in verschillende 
leeftijdsgroepen: Boelekes, Guppies, Bonobo’s, 
Chimps, Palingpatrouille, een +16 en een +20 
groep.
 
Op onze startdag kwamen we de leden aan huis 
ophalen met tractoren versierd met ballonnen en 
leuke muziek.
Om onze werking te ondersteunen, organiseren 
we jaarlijks een ‘ontbijt op bed’ waar iedereen 
kan genieten van hun favoriete ontbijt aan de 
deur geleverd. Zo zagen we bijna heel Vissenaken 
in hun pyjama!
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Verder komt ook de Sint op bezoek bij 
de KLJ, we kwamen er dit jaar achter 
dat er heel wat deugnieten op onze KLJ 
zitten.
Het hoogtepunt van ons KLJ-jaar is 
uiteraard ons 10-daagse kamp. Hier leven, 
spelen en eten we 10 dagen allemaal samen, als dat 
geen band schept!
 
De komende KLJ activiteiten zijn de volgende:

22 februari  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  -16 activiteit
1 maart  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          -16 activiteit
21 maart  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        +10 activiteit
22 maart  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        -10 activiteit
3-5 april   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  -16 weekend
19 april  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          -16 activiteit
3 mei  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             -16 daguitstap
17 mei  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                           -16 activiteit
1-10 juli  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  -16 kamp

 
Ook in augustus organiseren we activiteiten waar ook de 
nieuwe leden al kunnen komen proeven van KLJ, deze 
data worden later gecommuniceerd.
 
28 maart 2026 maakt onze KLJ-quiz een comeback!
Houd je klaar voor een avond vol plezier en intellectuele 
uitdaging. Of je nu een doorwinterd quizzer bent of 
gewoon zin hebt in een gezellige avond: iedereen is 
welkom!
 
Dit jaar organiseert KLJ Vissenaken voor de 35ste keer 
de reeds bekende Oeleboele-fuif. Deze gaat door op 
zaterdag 19 september in onze feesttent in Vissenaken.
Houd deze datum dus al zeker vrij in je agenda!
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Lezing – 20u00 – Zaal De Kronkel

Uitdagingen voor Europa en de NAVO  
in een veranderende geopolitieke omgeving

Lezing door Claude Van de Voorde, luitenant-generaal b.d. van het Belgische leger.

Claude Van de Voorde, inmiddels op rust en woonachtig in Hoegaarden,  
werd geboren in het voormalige West-Duitsland als zoon van een legerofficier.  

Een loopbaan binnen Defensie lag dan ook in het verlengde van zijn achtergrond.

Na talrijke militaire opleidingen begon hij zijn carrière als F-16-piloot en nam hij deel  
aan operaties in het voormalige Joegoslavië, onder meer in Kosovo en Servië.

Hij was Commandant van de vliegbasis Kleine-Brogel, Commandant van de Belgische Luchtmacht, 
kabinetschef van de minister van Defensie, Commandant van de Militaire Inlichtingendienst en 

Belgische vertegenwoordiger binnen de NAVO.  
Daarnaast was hij Vleugeladjudant van Koning Albert en Koning Filip.

Met zijn uitgebreide ervaring – zowel op het terrein als op beleidsniveau – is hij bijzonder goed 
geplaatst om duiding te geven bij de actuele uitdagingen waarmee Europa en de NAVO vandaag  

worden geconfronteerd in een snel veranderende en complexe geopolitieke context.

Iedereen is van harte welkom. Deze lezing is zonder twijfel een aanrader.

in samenwerking met

en verschillende vaderlandslievende verenigingen



Bestuursleden LG: 
Francis Coeckelberghs - voorzitter, Guido Verhaegen - secretaris, Wim Bergé, Gert Costermans,  
Eric Gomand, Romain Jacobs, Jorne Pittomvils, Thijs Rummens, Philippe Smolders, Jean-Paul Thiry  
en Chris Verhaegen.

Hoe lid worden? 
Via het secretariaat,  
gehuisvest bij Guido Verhaegen, Romeinsebaan 62, 3300 Vissenaken - 0495 44 67 99,
Of steek een briefje in de bus met je gegevens en e-mail, wij nemen contact op met jou. 
Je stort € 13,50 op rekening: BE90 7344 0100 0332 - KREDBEBB van Landelijke Gilde Vissenaken met 
vermelding: ‘Nieuw Lid en naam’. 
Wees Welkom!

In de agenda 2026 van de Landelijke Gilden Vissenaken
Thema-avond met Frans Boogaerts: 
Bewegen

Dinsdag 10/03/2026 20u00 De Kronkel

Kaartavond (3/4) Vrijdag 13/03/2026 20u00 De Kronkel
Herdenking oorlog met daarna 
spreekavond 

Dinsdag 17/03/2026 19u00 De Kronkel

Kaartavond (4/4) Vrijdag 20/03/2026 20u00 De Kronkel
Proevertjeswandeling Zondag 7/06/2026 12u00 De Kronkel
BBQ Dorpsfeesten Zondag 6/09/2026 12u00 De Kronkel
Herfstwandeling Zondag 18/10/2026 14u00 De Kronkel
Kaartavond (1/4) Vrijdag 6/11/2026 20u00 De Kronkel
Kaartavond (2/4) Vrijdag 13/11/2026 20u00 De Kronkel
Kaartavond (3/4) Vrijdag 20/11/2026 20u00 De Kronkel
Bakharingen Zaterdag 21/11/2026 17u00 De Kronkel
Kaartavond (4/4) Vrijdag 27/11/2026 20u00 De Kronkel

Landelijke Gilden Vissenaken
De Landelijke Gilden van Vissenaken is een sociaal-culturele vereniging van mensen met een warm 
hart voor het platte land. Vrijwillige bestuursleden trekken de kar en organiseren activiteiten voor 
eigen leden maar ook voor alle dorpsbewoners zoals: Kaartavonden, Feestvergadering voor onze 
Leden, Muzikale avonden, Thema avonden, mede organisatie Dorpsfeesten ‘Vissenaken ons Dorp 
Leeft’, Fietstochten ism. FERM Vissenaken, Bakharingenavond, Kerstwandeling met drankstand, 
Bloesemwandeling, Kerkconcert, Herfstwandeling… 
Onze leden zijn zeer actief in ons mooie plattelandsdorp Vissenaken. Ben je graag onder de mensen, 
dan kun je bij ons terecht voor een flinke portie amusement en leute. In de mate van het mogelijke 
ondersteunen en werken wij samen met andere verenigingen van ons mooie Dorp. 
Iedereen is bij ons van harte welkom.
 
En weet: Bij Mensen van het PLATTELAND is het ALTIJD en OVERAL PLEZANT.
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Eerste leerjaar Jongensgemeenteschool Vissenaken, 1948
Een bijzondere klasfoto uit 1948, genomen op de speelplaats van de toenmalige Gemeenteschool van Vissenaken. Achteraan links staat meester Vincke. Helemaal rechts achteraan zien we meester Hikketik, toen onderwijzer van het eerste leerjaar en later directeur van de school van Binkom.Vooraan links, net vóór zijn vader, staat de zesjarige Bob Vincke. Maar liefst 78 jaar later kreeg Bob deze foto onverwacht in handen. Dat gebeurde na een toevallige ontmoeting met een goede vriend van wijlen meester Hikketik, tijdens een begrafenis in Heusden-Zolder, waar Bob vandaag woont.Volgens Bob had zijn vader deze foto nooit eerder gezien. Ook voor hemzelf was de foto volledig onbekend. Hoewel hij destijds samen met deze jongens in de klas zat, herkent hij vandaag nog maar weinig gezichten.

Daarom doet Bob een warme oproep aan de oudste inwoners van Vissenaken die eind jaren 1940 in ons dorp naar school gingen: herkennen jullie nog jongens op deze foto? Laat het hem dan zeker weten via de redactie van de Kopkens.
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Voorjaarsprogramma 2026 (vanaf begin maart) 
We zijn blij om het voorjaarsprogramma van Ferm voor te stellen.

Maandag 9 maart, 19u00 
Bakles 
Samen desserten maken onder begeleiding van 
Laura. 
Wat mag je verwachten? Bakles van A tot Z. 

Woensdag 18 maart, 19u00 
Breicafé 
Onder de deskundige leiding van Julia breien 
we een voorgesteld stuk of een zelf gekozen 
breiwerk. 
Wat is inbegrepen? Hulp bij het uitwerken van 
je gekozen stuk. 

Maandag 23 maart, 19u00 
Bloemschikken 
Zin om met bloemen een echte eyecatcher te 
maken? Dan is een bloemencirkel iets voor jou! 
Wat mag je verwachten? Ontdek de eindeloze 
mogelijkheden van bloemencirkels. Creëer 
een liggende, zomerse tafelcreatie van wilde 
ranken, een hangende lentecirkel met kruiden 
die je gasten verwelkomt of een cirkel van 
dennennaalden met rozen vol glitters.  
Wat is inbegrepen? Verse bloemen en ander 
materiaal. 

Woensdag 15 april, 19u00 
Breicafé 

Dinsdag 28 april, namiddag 
Vrouwenwandeling Tienen 

Woensdag 20 mei, 19u00 
Breicafé 

Zaterdag 30 mei, 14u00 
Appelbabbel 
Samen genieten met bubbels, koffie en taart en 
gezellig bijpraten in de tuin van de pastorie.  
Wat is inbegrepen? Cava, koffie en taart
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www.samenferm.be of www.vissenaken.be/ferm

Ferme groeten, 
Agnes Thys, Josee Janssens,  
Jeaninne Goedhuys, Nicole Wollants,  
Ria Vermeylen en Marie.Claire Thys.

Maandag 8 juni, 19u00 
Bloemschikken 
Ontdek de wondere wereld van mossen. Mos is een 
natuurlijk product dat een unieke uitstraling aan je 
bloemcreaties geeft.  
Wat mag je verwachten? In deze workshop bekleed 
je een bolvormige basisvorm met platmos, bolmos of 
IJslands mos. Je leert de techniek en vult de vorm met 
bloemen en groen van het seizoen. Je krijgt ook tips en 
tricks om de vorm te hergebruiken in andere seizoenen of 
te vullen met geurend droogmateriaal. 
Praktisch: Wil je zelf meewerken, je krijgt enkele dagen 
vooraf een lijstje met benodigdheden. 
Wat is inbegrepen? Verse bloemen en ander materiaal. 

Zaterdag 13 juni, 14u00 
Pannenkoekenverkoop 

Woensdag 17 juni, 19u00 
Breicafé 

Wat mag je nog verwachten? 

Vrijdag 19 juni 
Uitstap naar Mechelen, 
meer informatie volgt. 

We hopen jullie zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen, 

Maandag 9 maart, 19u00 
Bakles 
Samen desserten maken onder begeleiding van 
Laura. 
Wat mag je verwachten? Bakles van A tot Z. 

Woensdag 18 maart, 19u00 
Breicafé 
Onder de deskundige leiding van Julia breien 
we een voorgesteld stuk of een zelf gekozen 
breiwerk. 
Wat is inbegrepen? Hulp bij het uitwerken van 
je gekozen stuk. 

Maandag 23 maart, 19u00 
Bloemschikken 
Zin om met bloemen een echte eyecatcher te 
maken? Dan is een bloemencirkel iets voor jou! 
Wat mag je verwachten? Ontdek de eindeloze 
mogelijkheden van bloemencirkels. Creëer 
een liggende, zomerse tafelcreatie van wilde 
ranken, een hangende lentecirkel met kruiden 
die je gasten verwelkomt of een cirkel van 
dennennaalden met rozen vol glitters.  
Wat is inbegrepen? Verse bloemen en ander 
materiaal. 

Woensdag 15 april, 19u00 
Breicafé 

Dinsdag 28 april, namiddag 
Vrouwenwandeling Tienen 

Woensdag 20 mei, 19u00 
Breicafé 

Zaterdag 30 mei, 14u00 
Appelbabbel 
Samen genieten met bubbels, koffie en taart en 
gezellig bijpraten in de tuin van de pastorie.  
Wat is inbegrepen? Cava, koffie en taart

Wie interesse heeft om aan te sluiten bij onze Ferm afdeling kan steeds terecht bij Marie.Claire Thys via  frans.deschutter@skynet.be
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SAMANA VISSENAKEN
Beste leden van Samana Vissenaken 

Na een toch feestelijk jaar met ‘75 jaar Samana’ 
hebben wij ook in 2025 nog andere bijzondere 
momenten gekend.

Herinneren jullie zich nog in het voorjaar 
27 april 2025 de viering van ‘200 jaar 
Vissenaken’? 

Samana herkenbaar op onze dorpsfeesten met 
foodtruck en overheerlijke pannekoeken op 
zondag 7 september 2025.

Onze gelegenheidsactiviteiten:

Ons jaarlijks Paasfeest op 16 april 2025 
met een lekker paasdiner.

Onze Pensenkermis op 21 mei 2025 was ook een 
succes! 

Woensdag 13 augustus 2025 onze bedevaart naar 
Scherpenheuvel naar jaarlijkse gewoonte een 
kaars wordt opgedragen voor alle dorpsgenoten 
en overleden leden.

Zaterdag 26 september 2025. Vanaf 9 uur hebben 
onze medewerkers van huis tot huis druiven te 
koop aangeboden, waar we ook van een succes 
mogen spreken (trouwens de opbrengst hiervan 
komt onrechtstreeks ten goede Van onze leden. 

Daarom een warme  oproep om onze vereniging 
op deze manier te spijzen. 

2025 hebben we dan afgesloten met op 
16 december ons Kerstfeest met een lekker diner.

Wil je lid worden en je aansluiten bij onze 
vereniging Samana Vissenaken, nodigen wij je 
van harte uit op onze activiteiten en acties. 

Een warm onthaal is verzekerd. 

Je kunt steeds terecht voor info bij onze 
bestuursleden: Jan, Frans, Remi, Hilde, Nicole, 
Felix, Annie en Ingrid.

| 60 |



Samana Vissenaken jaarplanning 2026 
We nodigen iedereen van harte uit op onze activiteiten en acties

Woensdag 1 april 2026	 12u00: Paasfeest 
Eucharistieviering gevolgd door een lekker paasdiner.

Woensdag 6 mei 2026	 16u00: Pensenkermis 
De beste pensen van de streek!

Woensdag 12 augustus 2026	 15u00:  
Bedevaart naar Scherpenheuvel  
Eucharistieviering voorgedragen 
door pater Nepo. Zoals ieder jaar 
wordt daar een kaars aan Samana 
Vissenaken opgedragen. Na de 
mis wordt iedereen uitgenodigd 
op pannekoeken en koffie.

Zondag 6 september 2026	 Samana op de Dorpsfeesten 
Ook dit jaar kijken we hier naar uit waar we uitpakken met  
onze lekkere pannekoeken en tasje koffie in combinatie met 
kinderanimatie met proeverij voor jongeren en ouders in onze 
foodmobiel en tent op het grasperk rond de zaal De Kronkel...  
Allen welkom!

Woensdag 16 december 2026	 12u00: Kerstfeest 
Eucharistieviering gevolgd door een heerlijk kerstdiner als afsluiter 
van 2026… en zo kijken we uit naar 2027.
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Met Samana voor de basiliek van Scherpenheuvel, 13 augustus 2025.
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Kweikersdag

Op zaterdag 28 maart geven we het startschot van de 
Kweikersdag 2026! Het belooft op 10/10 een extra feestelijke 
editie te worden met de vijfjaarlijkse Kweikersparade waarin 
draak Oswaldus zijn opwachting zal maken. Hoog tijd dus om 
onze plannen bekend te maken. 

Je bent van harte welkom om 11u30 in de Bachzaal van de 
Muziekacademie aan de Grote Markt voor de officiële lancering 

met o.m. de bekendmaking van het campagnebeeld, het educatief 
pakket en het jaarprogramma. 

De dag staat helemaal in het teken van de Jeugdboekenmaand met als thema 
dieren. Over het plein heen bruist het dan van activiteiten, workshops en creatieve beestenbende. Rond 
12u30 is er een kleine optocht met knipogen naar de draak, de reuzen en andere figuren.

Kom gerust mee genieten van de sfeer, ontdek wat er allemaal gepland staat en vier met ons de aftrap 
van de Kweikersdag en de Kweikersparade.

Tot dan!

Philippe Liesenborghs
Namens OpgewekTienen en Stad Tienen

www.opgewektienen.org

-- Draak Oswaldus. Foto Jeroen Geladé

Ook 
Vissenaken 

neemt deel aan de 

Kweikersparade in 2026. 

We zoeken nog creatieve en 

enthousiaste dorpsgenoten om 

ons tafereel in de optocht verder 

uit te werken. 

Een eerste samenkomst hiervoor 

is gepland op woensdag 

18 maart om 19u30  

in de Kronkel.  

Kom gerust eens 
horen!
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Woordzoeker
Zoek de 48 woorden van deze woordenlijst. Ze staan kriskras door elkaar, zowel van links naar rechts 
als omgekeerd, van boven naar beneden en andersom, en diagonaal in elke richting.
Tussen de haakjes staan de bladzijden van waar in deze Kopkens sommige woorden vandaan komen.

De oplossingen van de puzzels in de vorige Kopkens online:  
vissenakenleeft.be/puzzels

AAIEN
ANTIQUITEITEN (p. 29)
ASFALTEREN (59)
BABBEL
BEENBREUK (59)
BEESTENKOOPMAN (56)
BERGAF
BEZIELERS
BOEBELRIMPEL (68)
BOUWVALLIG (57)
BOVENBEEN
BRIEVENDRAGER (68)
BRUUSK
BUURTWEG (29)
CAETERSBOS (21)
CONGE
DOENERS
DUIMT
ELITAIR
ERERONDE (31)
EXTASE
FANFARE (43)
FIETSTAS
FOLKLORE (15)
FONDSEN (29)
GAST
GEBEENTE (53)
GESPAN (57)
HEREBOER (68)
HOMOGENE (45)
JEEP
KNEUS
LETTE
LICHTBEELDEN (21)
NEVENS (31)
OCTAAF (21)
OMEGA
OMKEER
OMRIT
ORDETROEPEN
PLAVEIEN (21)
ROBOT
ROGATOIR
SLOEBER (68)
STADSWAL
TROMPET (68)
VOCALE
WIET

S T R O M P E T K C I L N H B

E P S T M S H U O Y E M E E B

E L L L A E E N B B I R R L U

E A I T O R G R B L E G E S U

T V X T B E U A A B A P R G R

N E N N A U B W O F M E E O T

E I E N S I S E I I N S G O W

E E V K F D R E R E P A B U E

B N E S A E T L O A T O F N G

E B N T L S E D N O R E R E I

G R S A T B E Z I E L E R S L

B A C A E T E R S B O S N D L

O O S O R D E T R O E P E N A

V M B T E R O L K L O F I O V

E K R O N N E N O C T A A F W

N E T I E T I U Q I T N A E U

B E E S T E N K O O P M A N O

E R R E G A R D N E V E I R B

E K H O M O G E N E K N E U S

N E D L E E B T H C I L E J D

-
De 21 overblijvende letters vormen een begrip in Vissenaken. Vul hieronder in:



ACTIVITEITEN IN VISSENAKEN TOT EIND SEPTEMBER

Maart 2026
1/03/2026 Bosplantactie: Zegelberg Oorbeek-Kumtich Natuurpunt
3/03/2026 Seniorennamiddag Senioren Vissenaken
5/03/2026 Frambooswandeling, Waanrode SOS
7/03/2026 Lammetjesdag Gezinsbond
7/03/2026 Tweede Lenteconcert in Roosbeek Natuurpunt

7 en 
8/03/2026

The armed man - A mass for peace’ van Karl Jenkins - 
Lemmensinstituut Leuven

Jubilate

8/03/2026 Het geheimzinnige verhaal Gezinsbond
9/03/2026 Bakles Ferm

10/03/2026 Eucharistieviering Sint-Hymelinus Broederschap Hymelinus
10/03/2026 Thema-avond met Frans Boogaerts ivm. Bewegen Landelijke Gilden
11/03/2026 Persmoment restauratie Sint-Hymelinus kapel RLZH
12/03/2026 Via Rommersom, Hoegaarden SOS
13/03/2026 Kaartavond (3/4) Landelijke Gilden
14/03/2026 Concert in de kerk: Met BRICK combo de wereld rond VODL

14 en 
15/03/2026

The armed man - A mass for peace’ van Karl Jenkins - 
Boodschapkapel Heilig Hartinstituut Heverlee

Jubilate

15/03/2026 Heilige Hymelinus processie Broederschap Hymelinus
15/03/2026 Inhuldiging gerestaureerde H. Hymelinus kapel RLZH
17/03/2026 Herdenking oorlog met daarna spreekavond  Landelijke Gilden
18/03/2026 Breicafé Ferm
19/03/2026 Roeselberg, Houwaart SOS
20/03/2026 Kaartavond (4/4) Landelijke Gilden
21/03/2026 Jaarlijks etentje, Zaal Vogelzang Kumtich SOS
21/03/2026 Spaghetti-avond jeugdtoneel Jeugdtoneel Vissenaken
23/03/2026 Bloemschikken Ferm
24/03/2026 Infonamiddag (Erfenis thema’s) Netwerk Senioren Tienen
24/03/2026 Vissenaken Ons Dorp Leeft - Algemene Vergadering VODL
26/03/2026 Heirbaanwandeling, Wever SOS
28/03/2026 Garageverkoop Gezinsbond
28/03/2026 Startschot Kweikersparade OpgewekTienen
28/03/2026 KLJ-Quiz KLJ
28/03/2026 Uilenwandeling bij avond Bunsbeek Natuurpunt
31/03/2026 Wijkvergadering Doornhaagweg Doornhaagcomité

April 2026
1/04/2026 Paasfeest Samana
2/04/2026 Dorpswandeling, Ransberg SOS
9/04/2026 Sint-Jobs pad, Nieuwrode SOS

15/04/2026 Breicafé Ferm
16/04/2026 Heuvelroute, Bekkevoort SOS
19/04/2026 Hagelands ontbijtbuffet, Bunsbeek Natuurpunt
23/04/2026 Rogerwandeling, Vissenaken SOS
25/04/2026 Tienen in bloei Natuurpunt
28/04/2026 Vrouwenwandeling Tienen Ferm
30/04/2026 Bekenwandeling, Kortrijk Dutsel SOS
30/04/2026 Rien de Rien Jeugdtoneel Vissenaken
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Mei 2026
1 en 2/05/2026 Rien de Rien Jeugdtoneel Vissenaken

3/05/2026 Natuur.Café, elke zondagnamiddag vanaf 3 mei 2026 Natuurpunt
3/05/2026 Orchideeënwandeling Snoekengracht Boutersem Natuurpunt
6/05/2026 Pensenkermis Samana
7/05/2026 Prom. Du Cences, Melin SOS
9/05/2026 Puzzelnamiddag Gezinsbond

12/05/2026 Mini-opendeur BS De Uilenboom
20/05/2026 Breicafé Ferm
21/05/2026 Konijntjeswandeling, Rillaar SOS
28/05/2026 Ravelwandeling, Orp le Grand SOS
30/05/2026 Appelbabbel Ferm
30/05/2026 Familiefietstocht langs Tiense natuurgebieden en groene plekjes Natuurpunt
30/05/2026 Schoolfeest: thema ‘Kunst’ BS De Uilenboom

Juni 2026
7/06/2026 De dag van de Hommel Natuurpunt
7/06/2026 Proevertjeswandeling Landelijke Gilden
8/06/2026 Bloemschikken Ferm

11/06/2026 Regionale Infobeurs voor Senioren Netwerk Senioren Tienen
12/06/2026 Opening zomerbar In de Heerlijcheid In de Heerlijckheid
13/06/2026 Pannenkoekenverkoop Ferm
17/06/2026 Breicafé Ferm
19/06/2026 Oudercomité Zomerbar Oudercomité
19/06/2026 Uitstap naar Mechelen Ferm
27/06/2026 Optreden The Belle Starr Band In de Heerlijckheid

Juli 2026
4/07/2026 Zomerwerkdag Aardgat Tienen Natuurpunt

11/07/2026 Zomerwerkdag Rozendaalbeekvallei Vissenaken Natuurpunt
27/07/2026 Speelweek Gezinsbond

Augustus 2026
12/08/2026 Jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel Samana
21/08/2026 Optreden Lost Tuner In de Heerlijckheid
21/08/2026 Zomerbar In De Heerlijckheid Toneel Vissenaken
23/08/2026 Spelen op de boerderij Peinwinning Gezinsbond
28/08/2026 Grote, heerlijcke afsluiter van de zomer In de Heerlijckheid
29/08/2026 Laatste heerlijcke drankjes In de Heerlijckheid In de Heerlijckheid
29/08/2026 Zomerwerkdag Zijpveld in Kleinbeekvallei Kumtich Natuurpunt
30/08/2026 Gratis ledenontbijt Gezinsbond

September 2026
5/09/2026 Derde Dorpsquiz Toneel Vissenaken
5/09/2026 T-Run VODL
6/09/2026 BBQ Dorpsfeesten Landelijke Gilden
6/09/2026 Dorpsfeesten VODL

18/09/2026 Lezing in De Gors: De wondere wereld van de vogels Natuurpunt
19/09/2026 35ste Oeleboele-fuif KLJ
29/09/2026 Het huwelijk. Ludieke beschrijving. Ferm

Regelmatige activiteiten
Badminton elke maandagavond (behalve 6 april en 25 mei) Gezinsbond
Natuur.Café De Gors, elke zondagnamiddag vanaf 3/05 tot 4/10 Natuurpunt
Zomerbar In de Heerlijckheid: elke vrijdag- en zaterdagavond In de Heerlijckheid
‘s Noenes: elke donderdag middag In de Heerlijckheid
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